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Het Droste-effect
 
Wie kent het Droste-fenomeen? Een vrouw presen-
teert een kopje chocolade (met cacao van Droste), 
waarbij een verpakking van Droste te zien is, waarop 
weer een vrouw te zien is die een kop chocola pre-
senteert, etc. etc. Eigenlijk is dit een soort naar jezelf 
kijken in het kwadraat. 

Zo is het ook met onze Kabouter Feder die ditmaal 
op de voorzijde prijkt. Deze kabouter weet als geen 
ander het belang van het naar je zelf kijken. Dat is 
altijd zinvol.
En Kabouter Feder heeft gelijk; dit nummer staat 
vol informatie waarin wij ons allen zouden moeten 
spiegelen.

Om te beginnen lezen we over Fred en Ingrid Water-
man. Wat een leuk stel! Echte Federationisten door 
Emma Veenstra geinterviewd.
Over de schuchtere familie van ons kaboutertje kan 
men lezen in “Het Kabouterpad”. Een leuke nabije 
plek om eens met kinderen (of andere familie en 
vrienden) te bezoeken.

Van groots belang is dan de update van nieuws met 
betrekking tot het voortbestaan van de tuincom-
plexen. Max Paumen schrijft erover. Hij schrijft ook 
over de sierlijke Iris Sibirica. Op de achterzijde staat 
een prachtige foto van dit bolgewas.
Evert Kuijt is weer enthousiast over het begin van het 
tuinseizoen en schrijft zijn traditionele woorden “onze 
unieke plekjes op de Federatie”.
Zo is het maar net!

En om dat belang weer even te ervaren wordt u 
uitgenodigd om naar de Algemene Jaarvergadering 
te komen. Uw aanwezigheid wordt beloond met een 
aardige verrassing. Welke, dat leest u elders in dit 
blad.

Uiteraard is er nog meer. Kabouter Feder heeft me op 
het hart gedrukt niet alles te verklappen.

Veel leesplezier!
Peter Oosterhout

     VAN HET  BESTUUR

Weer van start!
 
Het tuinseizoen 2018 is weer van start gegaan, laat 
de zon en hogere temperaturen nu maar komen! 

Vooral na deze bar koude winter, waarin menige 
waterleiding kapot vroor, omdat het systeem (weer) 
niet goed afgesloten was…
Dankzij de dagelijkse rondes van de winterbewoners 
over het park waren er gelukkig weinig problemen 
ten aanzien van bezoekers ‘met andere bedoelin-
gen’, die verder niets te zoeken hadden op ons park.
Wat betreft de ontwikkelingen  omtrent de Nieu-
we Kern zullen de leden ook dit seizoen goed op 
de hoogte worden gehouden. Mocht u in verband 
hiermee suggesties hebben (zoals meer verbinding 
kwekende initiatieven voor buurtbewoners en elkaar) 
of een neven-functie ambiëren binnen de vereniging, 
laat dit dan weten aan het bestuur.
Binnenkort gaat ook de verkoop van  verschillende 
tuinhuisjes weer van start. De belangstelling is groot! 
Via de informatieborden en de website kunt u op de 
hoogte blijven.
De hekken staan weer open de komende maanden: 
houd ze vooral vrij van geparkeerde scooters en 
fietsen, zodat de ingangen in geval van nood altijd 
probleemloos toegankelijk zijn voor hulpdiensten, 
ambulances, de brandweer etc. Het kan gaan om 
kwesties van leven en dood!

Wij als bestuur wensen U een mooi en  ontspannen 
tuinseizoen toe...

Bart  Verburg (voorzitter)

C O L O F O N
Het verenigingsblad van De Federatie verschijnt 5 x per jaar (april/mei - juni - juli/augustus - september - december)

Redactie: Emma Veenstra, Evert Kuijt en Peter Oosterhout (opmaak en lay-out) -  Bijdragen deze maand van Manja Gelders, Marco Overbeek en Max Paumen.
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De gele muren, de indeling... Er zat b.v. ook een 
slaapkamer in. Handig, als één van ons ziek mocht 
worden. Want we zitten hier wél het hele seizoen.”
De hoge heg maakten ze direct een kopje kleiner. Dat 
gaf een mooier diepte-effect. “En zo konden we ook 
meteen iedereen begroeten. We wilden graag met 
alle buren contact leggen en dat is moeiteloos gelukt. 
Alleen maar positieve reacties gehad, van meet af 
aan! Echt gezellig, want we houden van openheid. 
-Thuis is het soms zo stil…”
 
FRUITBOMEN
Inmiddels hebben de Watermannetjes al diverse 
soorten fruitbomen geplant. Ook voor de rest is 
het voormalige grasveldje hard op weg een waar 
lustoord te worden. En dat binnen nog geen vier jaar 
tijd!
Binnenshuis werd ook het nodige aangepast. “In de 
slaapkamer zat oorspronkelijk een tweede raam. 
Maar dat was een keer gebroken en toen had de 
vorige eigenaar er een stuk hard plastic in gezet. Wij 
hebben dat vervangen door een houten kozijn en het 
leuk beplakt. Veel gezelliger - en beschut!”
 
DOG-PROOF
Hoewel Fred en Ingrid zelf geen huisdieren hebben, 
is hun tuin toch ‘dog-proof’ gemaakt. “Soms logeren 
de honden van onze dochter Amy hier. Die blaffen 
nogal, dus hebben we dubbele hekken geplaatst, 
zodat ze niemand afschrikken.”

V E R V O L G  O P  V O L G E N D E  P A G I N A

Het feit dat Fred en Ingrid Waterman ruim drie 
jaar geleden een volkstuin kochten, is eigenlijk te 
danken aan Buddy, de hond van André en Ria Pool 
(tuin 5). Af en toe zorgden ze, op de Federatie, voor 
het brave huisdier. Maar binnen de kortste keren 
hadden Fred en Ingrid meer op met de volkstuin 
dan met die hele hond…
 
“Wij  komen uit echte ‘botenfamilies’,” verklaart Ingrid. 
“Het idee van een eigen volkstuin kwam eerst niet 
eens in ons op! Dus toen ik het ineens toch leuk be-
gon te vinden zei Fred: “maar we hébben al een huis 
met tuin. Wil je er dan nóg eentje?’ Gelukkig ging ook 
hij uiteindelijk om.”
Fred kan er nu om lachen. “Als iemand drie jaar 
eerder gekscherend had gezegd, dat ik nu op crocks 
zou lopen, had ik hem voor gek verklaard. Vakantie 
betekende voor mij altijd: met de boot er op uit. Maar 
nu verklaar ik mijzélf vooral voor gek: dat we hier niet 
veel eerder aan zijn begonnen…”
 
NAADLOOS IN HET LAANTJE
Oudgedienden op de Federatie klagen soms, dat 
veel nieuwkomers geen benul hebben van tuinieren, 
laat staan van enig verenigingsgevoel. Voor Fred en 
Ingrid gaat die vlieger niet op: ze bleken naadloos in 
hun laantje te passen, zijn zeer solidair ingesteld en 
nemen bewust deel aan ieder sociaal evenement. 
 
Tuin 66, die na anderhalf jaar wachtlijst in hun bezit 
kwam, was aanvankelijk niet veel soeps. “Net een 
fabriekje,” zegt Ingrid, “met alleen maar gras en een 
hoge heg, zó kaal! Maar binnen beviel het ons direct. 
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Ingrid en Fred Waterman: ‘Wij houden van openheid; thuis is het soms zó stil

Solidair tot op het bot



geworden – dus dan voed je elkaar voor een deel 
ook wederzijds op. Ik denk dat als je zo jong bent, 
je wat flexibeler reageert dan als je op latere leeftijd 
nog aan elkaars eigenaardigheden moet wennen.
- Wat was er zoal eigenaardig aan Fred?
Ingrid lacht. “Nou, ik heb Fred echt zijn drift moeten 
afleren. Hij heeft me nooit geslagen of zo hoor, maar 
ik tolereerde ook geen geram op dingen.” 
“Ze had gelijk”, erkent Fred. “Maar nu ben ik niet zo’n 
driftkikker meer.”
-Getemd?
“Ja, haha, en maar goed ook! Zo kennen we een 
stel, dat pas op latere leeftijd verliefd werd. En toen 
moest hij van haar ineens het laken van het bed heel 
anders instoppen dan hij gewend was… Nou, dat 
had-ie gauw bekeken! Het zijn altijd de ogenschijnlijk 
kleine dingen die je relatie maken of breken.”
 
BORSTKANKER
Ingrid en Fred hebben vooral geleerd samen te 
genieten; zijn letterlijk met elkaar vergroeid. En nu 
hebben ze ook nog dezelfde passie voor tuinieren 
ontwikkeld.
Alleen het afgelopen seizoen kwam daar iets minder 
van terecht: Ingrid bleek borstkanker te hebben en 
werd erg ziek. “Nu moet ik vijf jaar lang een pilletje 
slikken en als het dan wegblijft, heb ik weer net zo 
veel of weinig kans als ieder ander” zegt ze, optimis-
tisch gestemd. Maar aanvankelijk wilde ze liefst de 
tuin direct maar weg doen – aparte slaapkamer of 
niet. Onverwacht fel zette Fred zich schrap, met iets 
van zijn ‘oude drift’. “Geen sprake van!” riep hij uit, 
“dat gaat niet gebeuren!”
Zijn alternatief: “wil je het plafond groen? Ik verf het 
groen voor je. Wil je een dubbele badkamer? Ik geef 
je een dubbele badkamer.”
Hij wou maar zeggen: maak je niet druk schat, ik doe 
echt alles voor je!
“En”, concludeert hij nu tevreden terugkijkend, “ze 
heeft niet één keer misbruik van me gemaakt!” 
Ook dat is een vorm van solidariteit.

Tekst en foto’s: Emma Veenstra
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Zodra Amy geboren was, nu 33 jaar terug, stopte In-
grid met werken. Een principieel besluit. “Wij hoeven 
geen Mercedes voor de deur. We leven simpel, gaan 
liever naar de veiling of naar tweedehands win-
keltjes. Ons motto is: zo leuk mogelijk leven met zo 
weinig mogelijk middelen. Daar hebben we wel een 
beetje feeling voor ja. En we kunnen onszelf nog best 
veel permitteren; we gaan zelfs op vakantie! Elk jaar 
in oktober naar Griekenland.”
Dit ondanks het feit dat Fred inmiddels deels is afge-
keurd en alleen ’s morgens nog werkt, als conciërge 
op een middelbare school.
Het bleek geen enkel probleem. “Mede dankzij het 
feit, dat die volkstuinhuisjes zo goedkoop zijn natuur-
lijk. Maar ook omdat we houden van het verenigings-
leven, het ‘samen doen’ in alle opzichten. De kleding 
van onze dochter hebben we ook altijd doorgegeven. 
Je kunt elkaar helpen op zoveel manieren. En ver-
der doen we echt aan alles mee: van barbecue tot 
kienen!”
 
Afgelopen december waren ze precies 41 jaar sa-
men. Ingrid: “Ik was net 15 toen we verkering kregen. 
In 1977 zijn we gaan ‘hokken’ en in 1981 getrouwd. 
Eigenlijk zijn we samen opgegroeid en volwassen  

Tips voor de toekomst
“De tuin is voor ons het allerbelangrijkste van 

de hele wereld!” zeggen Fred en Ingrid eensge-

zind. Gevraagd naar tips om de toekomst van 

de Federatie veilig te stellen, denken ze aan het 

organiseren van rommelmarkten, in combinatie 

met koffie en snacks in de kantine. “Daar komen 

beslist veel mensen op  af.”

‘Wij 
hoeven geen 

Mercedes voor 
de deur’
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De winterslaap zit er weer op!
Laat ik nou altijd gedacht hebben, dat alleen 
Efteling-kabouters een winterslaap houden. Maar 
nee, toen ik eind september vorig jaar het Kabou-
ter-pad op Dijkzicht bezocht, bleek ook daar geen 
enkel exemplaar meer te bekennen. Terwijl het er 
‘s zomers altijd wemelt van de schattige gnoom-
pjes!

Nou ja, zolang de hekken gesloten waren, konden 
Federatiebewoners er toch niet naartoe. Maar ook 
zonder  kabouters was (en is!) het pad een 
inspirerend voorbeeld van hoe je 
een volkstuinpark kunt opleu-
ken. En voortaan gaat het 
niet alleen meer om de 
leuk, maar ook om de 
noodzaak! Want zon-
der creatieve attracties 
voor buitenstaanders 
zal er straks geen 
volkstuin meer overle-
ven…

Dit stukje was eigenlijk 
voor het decembernum-
mer  bedoeld, maar omdat de 
gemeentes Amsterdam en Ouder 
Amstel kort na het zomerseizoen ineens 
met de Nieuwe Kern aan de haal gingen, vond de 
redactie dat andere onderwerpen vóórgingen. Nu 
dus alsnog, maar wel enigszins aangepast. Want als 
het goed is zijn de aardmannetjes inmiddels uit hun 
winterslaap ontwaakt, en kunt u ze dus nu (of bin-
nenkort) weer in volle glorie ontmoeten op hun eigen 
Kabouter-pad! 

De dichtbegroeide ingang ziet er al reuze spannend 
uit. En binnen wordt het nog veel spannender! Een 
slingerend bospaadje leidt langs vreemd gevormde 
boomstronken, een murmelend beekje en tal van 
grillige stukken knotwilg: ideale schuilplaatsen voor 
de kabouterpopulatie. Her en der staan bordjes met 
vragen maar ook nuttige informatie over hun leven: 
zo voetballen ze met bessen en kegelen ze met ko-
nijnenkeutels. Op één van de plateaus staat te lezen: 
“Als een kabouter zich prikt aan een brandnetel, 
wrijft hij met zijn baard over de zere plek. Waar kan 
jij het mee doen?”  En even verderop: “ergens loopt 
een kabouter zonder muts. Wat heeft hij dan op zijn 
hoofd?” Tja, geen idee, een slaapmuts misschien? 

Aardmannetjes schijnen in hun ‘wak-
kere’ periode trouwens ook vaak te 
zingen. Maar vandaag hoor ik alleen 
de vogeltjes fluiten. Nou ja, dan brom ik 
zelf wel een kabouterlied.

ROOD MET WITTE STIPPEN
Net als ik denk dat het allemaal toch wel wat eng 
wordt voor jonge bezoekertjes -formaat kabouter, 
zeg maar- zie ik langs één kant van het pad een 
open hekwerk opdoemen, met een ‘bevrijdend’ 
uitzicht op het sportveld van Dijkzicht. Een bordje 

meldt: “aan de andere kant van het hek 
zijn schommels en een wip. Weet jij 

waar kabouters op wippen? Het 
is rood met witte stippen!” 

Dacht ik het niet… Er 
staan trouwens al heel 

wat paddenstoelen in 
dit vochtige naseizoen. 
Eentje is inmiddels ge-
knakt – het werk van 
kabouter Spillebeen?

Plotseling ontwaar ik in 
de verte een bruggetje, 

met aan de overkant een 
leuk bankje rondom een dikke 

boom. Maar… wie staat daar 
midden op de brug? Is dat de kabouter 

zonder puntmuts? Nee, het is Luna: zij hoort bij de 
grote mensen op Dijkzicht, maar komt hier graag 
om foto’s te maken. Zij attendeert mij gul op het 
mysterieuze doorkijkje dat het kabouterbos vanaf dit 
bruggetje biedt. En belooft, een paar van haar kiekjes  
naar mij toe te sturen.
Weer een vriendin erbij! Nu de kabouters nog. Ik 
neem me voor, in de lente snel terug te komen om ze 
allemaal persoonlijk te leren kennen. 
Maar nu is het tijd om weg te gaan – het begint al te 
schemeren. 
Wanneer ik het Kabouter-pad verlaat, zie ik nog nét 
een lichtje uitfloepen. Een lichtje in een paddenstoel! 
Asjemenou… Hebben de kabouters mij bekeken, in 
plaats van andersom?

Tekst en foto: Emma Veenstra

P.S. Architect van deze wondere sprookjeswereld is Joop van den Wollenberg. 
Hulde! Het Kabouter-pad is zeker een bezoekje met uw (klein)kinderen waard. 
De exacte locatie staat aangegeven op de plattegrond bij de ingang van Dijkzicht.

HET KABOUTER-PAD   
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ONTWIKKELINGEN NIEUWE KERN
Hieronder de belangrijkste ontwikkelingen van deze winter.

De verkiezingsuitslagen op 21 maart van zowel 
Amsterdam als Ouder-Amstel geven hoop voor de  
volkstuinparken. Amsterdamse partijen die zeggen 
dat er niet gebouwd mag worden op de volkstuin-
parken, hebben een meerderheid in de gemeente-
raad. 

In Ouder-Amstel heeft de partij Ouder Amstel Anders 
(OAA) gewonnen en is nu samen met de VVD de 
grootste partij in de raad. Deze partij steunde ons tot 
nu toe, al waren dat woorden en nog geen daden. 
Ook groene partijen boekten winst in deze gemeente.
De volkstuinparken hebben door deze verkiezings-
uitslagen een betere uitgangspositie gekregen. Wij 
zullen de partijen blijven herinneren aan hun verkie-
zingsbeloften.

VLIEGTUIGLAWAAI
Wat betreft de Nieuwe Kern is er óók een aantal 
hoopvolle ontwikkelingen. De kwestie vliegtuiglawaai 
wordt steeds belangrijker en maakt een deel van 
deze nieuwe woonwijk omstreden. Het televisie-
programma De Monitor besteedde aandacht aan dit 
onderwerp. Schiphol liet nog een keer weten tegen 
de Nieuwe Kern te zijn.
De bond van Volkstuinders heeft inmiddels een ad-
vocaat in de arm genomen die zich al in het dossier 
aan het verdiepen is, zodat er op tijd actie kan wor-
den ondernomen. 
Zowel tuinders als besturen kwamen volop in actie 
afgelopen herfst en winter. Zoals op 9 november 
2017 bij de gemeenteraadsvergadering in Ouder-Am-
stel, toen er werd gestemd over de samenwerkings-
overeenkomst Nieuwe Kern. De publieke tribune zat 
vol met tuinders. Een nog massalere opkomst was er 
op 22 november bij de raadscommissie Ruimtelijke 
Ordening in Amsterdam. Veel tuinders hadden span-
doeken meegenomen. Vertegenwoordigers van alle 
vier de parken én de bond van Volkstuinders maak-
ten gebruik van hun inspreekrecht. Goed dat we ons 
hebben laten zien en horen. Dat heeft er mede voor 
gezorgd dat de toekomst van de volkstuinparken 
expliciet is genoemd in de meeste verkiezingspro-
gramma’s.

POLITIEKE PARTIJEN
We hebben ook ingesproken bij de commissie Ruimte 
van de provincie Noord-Holland op 29 januari 2018. 
Leo Douw van Nieuw Vredelust deed dat namens alle 
parken. Dat werd goed ontvangen en we kregen veel 
steun. Zelfs van de VVD, uitgesproken door Jerry Kra-
mer die letterlijk zei dat de volkstuinparken behouden 
moeten blijven. De Partij voor de Dieren heeft naar 

aanleiding van onze inspraak een hele reeks vragen 
gesteld over de Nieuwe Kern, het bedreigde groen 
en het vliegtuiglawaai in dit gebied. In de loop van 
april 2018 worden deze beantwoord. 

Tot slot verscheen in maart een onderzoek door 
Wageningen Universiteit dat aantoonde dat parken 
in de stad vaak meer geld waard zijn dan woningen. 
Nieuw Vredelust was één van de onderzoeksobjec-
ten. Advies van dit onderzoek is om parken heen 
te bouwen in plaats van parken te vervangen door 
woningbouw. 
Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? 
Volg dan de Facebook-pagina Bedreigde Volkstuinen 
Amsterdam-Duivendrecht

Max Paumen

I N  M E M O R I A M 

JOOP ZEGERIUS 
Begin februari is onze oud-voorzitter Joop Zegerius 

overleden. Joop was een markant figuur op  
de tuin, altijd in aanwezigheid van zijn trouwe  

viervoeter ‘Lady’.
Joop had een enorme passie voor het kweken en 

verzorgen van een mooie collectie bonsaiboompjes.
Zijn rode ‘Canta’, zo’n invalidenwagentje, hoorde 

ook helemaal bij Joop.
Als bestuursleden koesteren wij goede herinnerin-

gen aan zijn tijd als voorzitter van ons tuinen- 
complex De Federatie, en aan de manier waarop hij  

de bestuursvergaderingen leidde. Er was  
een groot aantal leden van De Federatie bij zijn 

uitvaart aanwezig. En op zijn graf pronkt  
één van zijn bonsaiboompjes.

Joop, dank voor je inzet al die jaren als  
voorzitter van De Federatie.

Rust in vrede
Namens de leden en het Bestuur van De Federatie,

Bart Verburg
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Peter Hendriks had het fantastische idee om tijdens 
de jaarvergadering planten uit te delen. Het gaat dan 
om de ‘Wollige sneeuwbal’ (Viburnum Lantana). 

In het laatste (december-)nummer van ons vereni-
gingsblad besteedde Max Paumen aandacht aan 
o.a. deze plant, dus als u nog een keer wilt lezen 
waarom deze zo nuttig is, duik dan even in dat  
artikel.
U gaat ware wonderplanten krijgen! Belangrijk is 
wel dat u de planten bij voorkeur aan de tuinrand 
neerzet. Misschien wel met een eigen gefrabiceerd 
naamplaatje? U begrijpt waarom. 
Om ons park in allerlei opzichten onmisbaar te  
maken laten we daarmee zien, dat wij groen- en 
milieubewust zijn. Mogelijke wandelaars van buiten 
zien dan deze planten.
Als we zoveel mogelijk ‘argumenten-pro’ hebben en 
de sympathie van beleidsmakers en politieke partijen 
kunnen verwerven, zal dat ons helpen. 

A L G E M E N E  L E D E N V E R G A D E R I N G
HET BESTUUR NODIGT U UIT VOOR DE ALV

OP ZATERDAG 12 MEI 2018 - 13.00 UUR  

IN HET VERENIGINGSGEBOUW VAN DE FEDERATIE
Houd uw brievenbus vooral in de gaten, want de agenda en het verslag van de vorige jaarvergadering 

vallen vooraf in de bus, zodat iedereen zich goed kan voorbereiden. Komt allen! 
Mede met het oog op onze toekomst als volkstuincomplex, maar ook omdat er planten worden  

uitgedeeld die een zuiverende werking op de lucht hebben. Zie artikel hieronder.

Dus kom naar de vergadering en haal zo’n anti-fijn-
stofplant op!

Peter Oosterhout

Gratis Planten tijdens Jaarvergadering

Wollige Sneeuwbal

Viburnum Lantana

DE FEDERATIE
ADVERTENTIE 
R U B R I E K

Te koop: Een opvouwbare scootmobiel.  Gaat het lopen niet meer zo makkelijk , dan is dit misschien 

precies wat u zoekt. Deze compacte en demontabele scootmobiel tilt u snel en gemakkelijk in uw auto en 

neemt u overal mee naar toe. Vraagprijs: € 165,00  Contact: Evert Kuijt  -  Tuinnummer 198  -  Telefoonnum-

mer 06-50814007



Volgens de kalender is de lente officieel begonnen 
op 20 maart om 17.15 uur. Wist je dat de dag en 
nacht dan overal op aarde bijna even lang zijn?

De natuur is al velen jaren van slag. Volgens de 
geleerden loopt ze zelfs meer dan een maand voor 
op wat ‘normaal’ is. Ook deze winter was er aanvan-
kelijk, ondanks de mega sneeuwval op zondag en 
maandag 10 en 11 december, nauwelijks sprake van 
vorst. De winter is al een paar jaar in de war, zelfs 
het hooikoortsseizoen is al in januari begonnen. De 
koeien mogen bijna de wei in, en het is altijd weer 
een feest, ze in het gras te mogen zien dansen.

De vroege lente was ook goed te zien in onze tuinen: 
eind december kwamen de knoppen al aan de hor-
tensia’s en ook de narcissen, krokussen en hyacinten 
stonden al vroeg in bloei. Alle planten en dieren 
ontwaken steeds eerder uit hun winterslaap. 

Vogels bouwen ‘voortijdig’ hun nestjes en de eenden 
komen langs in de sloot voor brood (niet voeren, dat 
is heel ongezond voor ze!).

Klopt het nou wel wat ik schrijf? Het was half februari 
toen ik dit op papier zette, maar de volgende twee 
weken was er van de opwarming van de aarde niets 
meer te merken met gevoelstemperaturen van min 
18 graden! Dankzij een gigantisch hogedrukgebied 
boven Rusland (De Russische Beer genaamd) konden 
we de schaatsen onderbinden en zelfs op de Am-
sterdams grachten schaatsen; de plaatjes gingen de 
hele wereld over. 

Na nogmaals enkele speldenprikken in maart met op 
2e Paasdag zelfs nog nachtvorst, is het nu alweer 1 
april geweest (geen grap). De zomertijd is inmiddels 
ingegaan (zondag 25 maart), de avonden blijven 
weer langer licht en voor ons gaat het tuinseizoen 
eindelijk echt beginnen. De zwarte hangsloten van 
de ingangen zijn verwijderd, de hekken staan weer 
open. 

Wij gaan ons opmaken voor een nieuw tuinseizoen: 
zes maanden heerlijk in de buitenlucht genieten van 
de natuur en onze unieke plekjes op De Federatie. 
Het water loopt weer uit de kranen en er is natuurlijk 
overal wat te doen: een likje verf hier en daar en een 
fris sopje (in ons huisje zowel binnen als buiten), het 
onkruid verwijderen, terras schoonspuiten, schof-
felen, snoeien en niet te vergeten het buiten pad 
onkruidvrij maken. 

GENOEG TE DOEN
Ook het gazon heeft aandacht nodig en moet weer 
regelmatig gemaaid worden, de kantjes recht steken 
en misschien moeten we wat extra voeding geven na 
het verticuteren. Genoeg te doen dus, werk in over-
vloed, maar na gedane arbeid is het heerlijk genie-
ten met een hapje en een drankje in onze prachtige 
-misschien wel nieuwe- tuin set. Ook de kantine is 
geopend en de activiteiten gaan weer beginnen. 

Even ontspannen met klaverjassen of biljarten, naast 
de maandelijkse werkplicht. Gezellig met de mede-
tuinders een praatje maken over hoe de winter was, 
en plannen maken voor de komende maanden. Wat 
een weelde om dat te mogen doen!

Evert Kuijt

Het is weer tijd om te genieten
          O P E N I N G  T U I N S E I Z O E N  2 0 1 8

Schaatsen op de 
Amsterdamse grachten

8
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Het is alweer enkele weken geleden dat het tuin-
seizoen is begonnen, alleen voor de winterploeg 
onder leiding van Peter Hendriks begint het sei-
zoen nooit. De reden: omdat het nooit stopt, en dat 
is ook te zien wanneer je in het winterseizoen op 
het park loopt. 

Bomen worden gesnoeid, er wordt gemaaid en ver-
leden jaar stonden er plotseling enorme plantenbak-
ken verspreid over De Federatie. Zo ook bij de ingang 
aan de achterkant (bij de kleine parkeerplaats),  
maar de afgelopen tijd is onder meer ook de brug 
over de Singel onder handen genomen.  
Was de brug eerst zelf al opgeknapt, nu zijn er vier 
enorme plantenbakken bij gemaakt. 

In januari en februari was er nog niet veel fleurigs 
te bekennen, maar begin maart kwamen de eerste 
groene stengeltjes en enkele sneeuwklokjes al boven 
de grond uit, en nu, medio april, begint de echte 
bloei. Het is een genot om langs de Singel te lopen, 
en niet alleen ik maar ook andere tuinders staan 
even stil bij zoveel moois. Daarom het eerste com-
plimentje van 2018 voor de Tuincommissie, en zeker 
ook voor de winterploeg van dit nieuwe tuinseizoen. 
We mogen gerust zeggen: dank jullie wel.

Maar dit is nog niet alles! Wanneer je de singel 
afloopt, zie je aan het einde aan de linkerkant een 
nieuwe attractie: er is in de winter een heuse zonne-
wijzer geplaatst. En nóg was het niet genoeg voor 
deze noeste werkers, want aan de rechterkant is een 
kruidentuin uit de grond gestampt! Op de bordjes 
is onder meer te lezen tijm, knoflook en rozemarijn. 
Maar in het volgende nummer meer over deze twee 
laatste bouwwerken!

Tekst en foto: Evert Kuijt

EEN FEEST OM BINNEN TE KOMEN!

POST DOORSTUREN?
Het postadres voor leden tijdens het seizoen luidt:
Tuincomplex De Federatie
tuin nr. ...  -  Verbindingsweg 3
1114 BG Amsterdam-Duivendrecht

TRACTOR NODIG?
Tractorwerkzaamheden kosten € 3,- per uur of per rit.

ZIEKENBEZOEKER
Wordt u opgenomen cq. geopereerd in een ziekenhuis?  
Of is iemand u ontvallen? Meld het a.u.b. bij de  
ziekenbezoeker, Gerard Vink.
Tel 06-40483301
e-mail ziekenbezoeker@xs4all.nl (scan van  
 rouwkaart graag meesturen)
tuin nr 129

GASHOK / PERSCONTAINER
Iedere zondag van 11:00 - 12:00 uur zijn het gashok en de 
perscontainer voor u geopend. (Tijdens het seizoen).

SPREEKUUR BESTUUR
Iedere zaterdag van 10:00 - 11:00 uur is er een bestuurslid 
in de bestuurskamer aanwezig voor uw vragen of opmer-
kingen. (Tijdens het seizoen).

VUILNISZAKKEN KOPEN
Iedere zaterdag van 10:00 - 11:00 uur kunt u de bedrukte 
vuilniszakken kopen in de bestuurskamer.

BAKFIETS OF INVALIDEWAGEN/ROLSTOEL NODIG?
Deze staan bij het werkhok van de tuincommissie en zijn 
na overleg te gebruiken.

WINKEL ‘THE GARDEN SHOP’ BIJ ONS LUSTOORD
O P E N I N G S T I J D E N
Maart - April  /  September - Oktober
Zaterdag  10.00 - 13.00 uur
Mei - Juni - Juli - Augustus
Zaterdag  10.00 - 13.00 uur
Zondag 10.00 - 12.00 uur (t/m 21 oktober 2018)
Woensdag 14.00 - 16.00 uur

DE PITTENSPECIALIST  
levert producten als butaan-/propaangas verwarming, pe-
troleum, koelkasten, geisers en kookplaten. Adres: Jacob 
van Lennepkade 8,  
1053HG Amsterdam, tel 020-6181095. 
Openingstijden: do en vrij 09.00 tot 17.30 uur; za 09.00 tot 
16.00 uur | website www.pittenspecialist.nl

      ALLERLEI
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FEDERATIE VAN AMSTERDAMSE AMATEURTUINDERS

BESTUUR
Voorzitter B. Verburg 79

Secretaris J. Schuurman 23

Penningmeester A. de Winter 56

2e Voorzitter C. van Broekhuijsen 161

2e Secretaris S. Bezemer-Otten 54

2e Penningmeester vacant -

Algemeen functionaris M. Overbeek 40

COMMISSIES
BOUWCOMMISSIE
K. van Broekhuijsen 89
R. Booms 184
E.J. Blankenzee 53

TUINCOMMISSIE
P. Hendriks 139
M. Hillebrand 154
J.P. Hogenes 101
B. Roubos 136

BARCOMMISSIE
M. v. Benten-Pap 22
P. Bronkhorst 24
J. Leber-Stokhof 42
A. Breukers 153
C. Dekker 201

KASCONTROLECOMMISSIE
D.J. van der Veen 46 
J. Van Broekhuijsen 155
W. Bakker 105
H. Berkenbosch 172

REDACTIECOMMISSIE
E. Kuijt 198
P. Oosterhout 63
E. Veenstra 45

KLAVERJASCOMMISSIE
H.G. Feenstra-Koeberg 207
vacant ..

TECHNISCHE COMMISSIE
vacant ..
vacant .. 

OVERIGE FUNCTIES
TRACTORCHAUFFEURS
G. Kroeze 141
P. Broekhuijsen  58

TAKKENKRAKERS
J. Ferwerda 143
M. Leber 42
M. Paumen 144
B. Wollrabe 186

PERSCONTAINER
R. Wijtzes 78

LOODGIETER
via het bestuur

GASDEPOT
D. Schuurman 14
C. Schuurman 23

EHBO & REANIMATIE
J. van Broekhuijsen 155
D. Erisman 115

OPNEMER ELEKTRASTAND
Nadia Hassanain 16

ELEKTRICIEN
B. van Benten 22

ONTSPANNINGSCOMMISSIE
D. Cornelissen 14
R. Wieringa-Leber 120
R. Schuurman 36

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS
ALGEMEEN ALARMNUMMER

112
GEBRUIK IN NOOD DIT ADRES
Verbindingsweg 3
1114 BG Amsterdam-Duivendrecht uik in 
nood dit adres

POLITIE (MINDER URGENT)
0900 - 8844

BRANDWEER
020 6 21 21 21

AMBULANCE
020 555 55 55

CENTRALE DOKTERSDIENST
OVERDAG  020 592 34 34
‘S AVONDS 088 0030600 
‘S NACHTS 088 0030600

WAARNEMING APOTHEKEN
020 694 87 09

TANDARTS BEM.BUREAU
020 570 95 95

DIERENAMBULANCE
020 626 21 21

ONGEDIERTE-BESTRIJDING
020 555 56 00

MELD MISDAAD ANONIEM
0800 7000

TAXICENTRALE
020 677 77 77

ANWB WEGENWACHT
0800 - 0888

WWW.DEFEDERATIE.NET

OP ONZE WEBSITE VINDT U 

DE DIGITALE VERSIE VAN HET 

VERENIGINGSBLAD

E-MAILADRESSEN
Bestuur  federatie@xs4all.nl

Redactie  redactie.federatie@gmail.com

Ontspanningscommissie ocdefederatie@hotmail.com

Tuincommissie tuincommissie@xs4all.nl

Ziekenbezoeker ziekenbezoeker@xs4all.nl



Geluk
Onder de douche kwam ineens het verlossende 
antwoord.
Al tijden broedde ik op de vraag, hoe je politici 
ervan kunt overtuigen, dat hun bouwplannen voor 
De Nieuwe Kern garant staan voor een doodlopen-
de weg. 

Zeker, de bewoners van onze volkstuincomplexen 
verweren zich krachtig. De Facebook-pagina “Be-
dreigde Volkstuinen Amsterdam – Duivendrecht” 
wordt intensief bezocht en menigeen levert nuttige 
tips, steekhoudende argumenten en sterke verhalen. 
Maar win je daarmee ook de strijd?
Ooit volgde ik bij Paul Witteman een cursus ‘Leren 
Debatteren’, waarin hij het geheim om te ‘winnen’ 
onthulde: “blijf je standpunt consequent herhalen en 
haak nooit in op argumenten van de tegenpartij”. 
Ofwel: het gaat niet om ‘de waarheid’ maar om een 
handige techniek! En menig politicus is daarin zeer 
bedreven: gewoon oogkleppen op en je mantra 
herhalen. Alleen… ze gooien wel het kind met het 
badwater weg.

Gelukkig bracht het douchen uitkomst. Want ineens 
besefte ik: “wát nou bla-bla, het gaat om de ge-
luks-ervaring waar ieder mens naar snakt!” En geluk, 
dat is het voelen van eenheid. Maar hoe word je 
gelukkig? Goeroes verdienen vaak een godsvermo-
gen aan depressieve mensen die deze ‘eenheids-
techniek’ willen leren. Bij volkstuinders daarentegen is 
het een talent dat ze zomaar komt aanwaaien, zodra 
zij wroeten in de aarde, de vogeltjes horen fluiten, de 
aroma’s van een roos opsnuiven en zich door zon, 
regen en wind laten beroeren. Pure extase!   
Wat voor problemen we ook hebben in deze onrusti-
ge, materiële wereld, zodra we de volle aandacht op 
ons tuintje richten, vallen die weg. En in het kielzog 
van dat spontane geluk veranderen wij zélf: we 
worden socialer, gunnen anderen ook het licht, delen 
stekjes en onze kruiwagens. Dat is het mysterieuze 
fenomeen, waar politici naar streven in hun woorden 
(“gemeenschapszin, participatie, gelijkwaardigheid”), 
maar waar ze nooit écht de vinger achter krijgen bij 

 DE COLUMN VAN EMMA

Geluk 
komt de 
volkstuinder 
zomaar 
aanwaaien

het maken van hun plannen. Want ze zoeken in de 
verkeerde richting: die van het geld. Surrogaat dat 
hooguit het verlangen naar geluk aanwakkert, maar 
nooit het ware geluk kan vervangen.

Okay, helder! Alleen… hoe brengen we deze kennis 
over? Veel stedelingen hebben geen idee wat natuur 
met ze kan doen. Ze associëren het voornamelijk 
met ‘vakantie’. Maar dat vakantiegevoel kan je ook 
op een volkstuin krijgen! En zolang je die vrijheid aan 
natuurbeleving binnen stadsbereik houdt, hoef je 
echt niet alsmaar naar het groenere gras voorbij de 
horizon te reizen.
Toch wil menig politicus dit simpele geluk bij het grof-
vuil storten, verdoezeld met veel gezwam. De enige 
oplossing die ons rest is daarom: deze onwetende 
bet-weters gastvrij onthalen en ze laten meegenieten 
van ons ‘geheim’, zodat ze voelen wat het betekent, 
een tuinder te zijn: het verschil tussen hebben en zijn.  
Hoe inzicht gevend kan een frisse douche niet we-
zen… Alle wereldproblemen opgelost dankzij één 
straaltje water op de tuin! Nu de praktijk nog.   

Emma Veenstra 
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Op zondag 24 juni aanstaande zullen Dijkzicht, 
Ons Lustoord, Nieuw Vredelust en De Federatie 
voor het eerst een gezamenlijke Open Tuinen Dag 
houden.

Dit plan is niet alleen bedoeld om zoveel mogelijk 
mensen (en elkaar!) te laten meegenieten van onze 
heerlijke natuurplekjes, maar ook om De Volkstuin als 
zodanig beter op de kaart te zetten. Opdat het voor 
de gemeentebesturen steeds moeilijker, zo niet on-
mogelijk wordt, een streep door ‘ons goud’ te halen.

Wat is er nodig om het plan te doen slagen?
1 een overzicht van alle volkstuinders die op deze 
 dag hun tuin voor bezoekers willen openstellen
2 enkele vrijwilligers die bereid zijn, de organisatie 
 en coördinatie in goede banen te leiden.

Vele handen maken licht werk. U doet al heel veel, 
als u uw eigen volkstuin een paar uur lang gastvrij 
openstelt voor bezoekers, want dat is de basis van 
het plan. En uw tuin hoeft hiervoor echt niet volmaakt  
te zijn: smaken verschillen sowieso.

GRAAG UW HULP
Dus… meedoen? Graag! Stuur dan s.v.p. uiterlijk 
zaterdag 19 mei een kort berichtje  naar de redactie 
(redactie.federatie@gmail.com) met als kop ‘Open 
Tuinen Dag’ en daaronder uw naam, telefoonnum-
mer en tuinnummer. De redactie stuurt vervolgens 
alle gegevens door naar het (nader te bepalen) co-
ordinatiepunt. Mocht u niet over internet beschikken, 
schrijf dan de gevraagde gegevens op een briefje en 
stop dat in de bus bij Emma Veenstra, tuin 45 aan de 
Bachuslaan.

ORGANISATIE 
Houdt u zich liever bezig met de organisatie van dit 
leuke plan?  Da’s helemáál mooi! Wat wordt er in dat 
geval van u verwacht? Onder meer, dat u in overleg 
met de vrijwilligers van de andere complexen de 
openingstijden bepaalt; een routebeschrijving maakt 
waarop de deelnemende tuinen staan aangegeven; 
de eerste opvang van bezoekers in de kantine regelt 
en ze eventueel doorverwijst naar de andere locaties. 

Ook moet er een persbericht komen voor de lokale 
nieuwsbladen (daar wil de redactie desgewenst ook 
wel aan meewerken). 

Meedoen met deze regie? Perfect! Stuur ook in dat 
geval voor 19 mei een berichtje naar de redactie 
(redactie.federatie@gmail.com), maar nu onder 
vermelding van ‘Organisatie Open Tuinen Dag’, uw 
naam, adres en telefoonnummer. Het is ook handig, 
als u daarnaast op zaterdag 19 mei tussen 10.00 en 
11.00 uur even de bestuurskamer binnenloopt, zodat 
daar alles met u allen persoonlijk kan worden kortge-
sloten. Zoals het tijdstip voor de eerste vrijwilligersbij-
eenkomst hierover.

VOLGENDE NUMMER MEER INFO
In het volgende nummer van ons blad volgt nadere 
informatie. Houd daarnaast voor eventuele aanvul-
lende gegevens de vitrines in de gaten!
Bij voorbaat dank voor ieders enthousiaste medewer-
king. Want… wie wil er nou géén steentje bijdragen 
aan het behoud van onze volkstuincomplexen?

Emma Veenstra

Welkom op de Open Tuinen Dag
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Foto: Manja Gelders
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Joop Zegerius is niet meer… en ik zal hem missen. 
Want Joop was sinds enkele jaren mijn overbuur-
man op De Federatie.
 
Ik was destijds best blij met zijn komst. Niet dat we 
elkaar nou door en door kenden, maar in het voor-
jaar van 2010, toen hij nog op nr. 186 zat, had ik hem 
geïnterviewd vanwege zijn benoeming tot Federatie-
voorzitter. En zo’n gesprek schept vaak een zekere 
band. Ook in dit geval. Want Joop zat vol met prach-
tige verhalen. Over zijn tijd als zeeman op de wilde 
vaart, en hoe hij toen in Tokyo zijn grote liefde voor 
kleine bonsaiboompjes had opgedaan. Of hoe hij, na 
de dramatisch verlopen Bijlmervliegramp in 1992, na-
mens de Sociale Dienst de hulpverlening had geco-
ordineerd; een uiterst zware, emotionele klus. Maar 
ja, Joop was een mensen-mens, die altijd klaarstond 
voor de zwaksten in de samenleving.
Misschien kwam dit mede door zijn verleden. Hij 
had een Joodse vader en was midden in de oorlog 
geboren. Zijn ouders hadden zwaar geleden onder 
het verlies van vele vrienden en familie, de honger en 
andere doffe ellende.

SOCIAAL BEWUSTZIJN
Dat had zijn sociaal bewustzijn onmiskenbaar ver-
sterkt, en misschien was hij daarom wel bestuurslid 
geworden. Aanvankelijk als 1e secretaris, en vanaf 
2010 als voorzitter. Toen al voorzag hij het drama 
waar we nu middenin zitten: de overheidsplannen 
om de boel hier vol te bouwen. En hij waarschuwde, 
dat onze enige overlevingskans zou liggen in een 
functie als ’openbaar park’. “Dus géén hoge heggen 
meer, maar leuke doorkijkjes. Herinvoering van de 
Berlijnse Muur is uitgesloten.”
Hij vroeg zich hardop af of wij, Federatiebewoners, 
wel beseften wat voor goud we in handen had-
den. Of wilden wij de zaak laten versloffen en onze 
paradijsjes straks inruilen voor een peperdure cara-
van-seizoenplaats?
Helaas was niet iedereen gediend van zijn onom-
wonden aanpak. Vaak had men ook domweg kritiek 
op zijn ‘persoon’. Mede hierdoor viel het voorzitter-
schap hem zwaarder dan verwacht.
 
STANK VOOR DANK
Daarin was hij trouwens niet de enige. Ook zijn 
voorgangster Diny Gans had vaak geklaagd, dat het 
bestuurswerk voornamelijk neerkwam op stank voor 

dank. Met een heeeeleboel stuurlui aan de wal; je 
deed het nooit goed genoeg (en of er inmiddels veel 
veranderd is…? -ev).
Hij was in elk geval reuze opgelucht, toen hij uitein-
delijk weer voorzitter-áf was.

Sindsdien hoorde ik hem elke ochtend op het tuinpad 
luid en liefdevol aanpraten tegen zijn trouwe metge-
zel Lady, het kleine hondje waarvoor hij minstens zo’n 
grote passie voelde als voor zijn kleine bonsai- 
boompjes.
Over die boompjes zou hij trouwens nog een lezing 
geven. Tot hij dat plan onverwacht weer afblies. 
Hoezo? “Ik heb kanker”, zei hij in de hem typerende, 
onomwonden stijl. Ik schrok me kapot. Of ik hem 
ergens mee kon helpen? “Welnee”, zei hij luchtig, “ik 
word door iedereen van top tot teen vertroeteld!”
En ja, in dat laatste seizoen zag ik menigeen bij hem 
in- en uitlopen; de Federatiegenoten lieten zich weer 
eens van hun beste, sociale kant zien. 

Toen ik mijn tuin in oktober nog even bezocht, hoorde 
ik dat Joop vanwege zijn ziekte speciale toestemming 
van het bestuur had gekregen om wat langer op 
De Federatie te blijven. Dat moet hem goed hebben 
gedaan. Want de tuin, dat was zijn lust en zijn leven. 
Plus zijn Lady. Die, naar ik heb begrepen, gelukkig 
ook weer een goed tehuis gevonden heeft.

Tekst en foto: Emma Veenstra

Joop!
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BEELDEN ZEGGEN MEER DAN WOORDEN

Elders in het blad staat al iets geschreven over de 
werkzaamheden van Peter Hendriks. Hier gaan we 
nog even door. Al is het vooral: beelden zeggen meer 
dan 1000 woorden.

Om de Federatie nog interessanter te maken is er 
een heuse kruidentuin aangelegd, in de buurt van 
het gashok. Helemaal boven zien we Peter en Boyd 
bezig met de opbouw. En op de andere foto zijn de 
eerste prille beginselen te zien van de kruidentuin. 
Later in het seizoen komen we hier op terug!

Tekst en foto’s: Peter Oosterhout

Kruidentuin in aanbouw!
     F A C E B O O K

     P A G I N A

Bedreigde Volkstuinen  
Amsterdam-Duivendrecht
B E R I C H T  O P  H E R H A L I N G

De meesten weten het inmiddels al, maar we 
willen het hier graag nog eens vermelden. Max 
Paumen heeft een Facebookpagina opgericht om 
iedereen die de volkstuinen in Amsterdam-Dui-
vendrecht een warm hart toedraagt te informeren. 

Deze moderne digitale sociale netwerken zijn niet 
alleen leuke gadgets; we kunnen nu snel belang-
stellenden informeren. Over bijvoorbeeld raads-
vergaderingen waar we met z’n allen naar toe 
moeten gaan. 
Want één ding is zeker: we moeten ons laten zien!

Voor de Facebookpagina, ga naar:
Bedreigde Volkstuinen Amsterdam-Duivendrecht
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DE VOGELSPOTTER
Vogels die blijven, vogels die komen en vogels 

die gaan. Deze keer worden twee bijzondere 

trekvogels belicht die we met een beetje geluk 

kunnen waarnemen, ook bij De Federatie. 

Marco mocht dit geluk proeven en  

stelt ons voor aan de Roodborsttapuit 

en de Tuinfluiter.

Er leven vogels op ons tuincomplex, maar er zijn ook 
vogels die De Federatie en omgeving even aandoen 
op weg naar een andere bestemming. Een specta-
culair voorbeeld daarvan zag ik dit jaar begin april, 
toen ik op weg was naar mijn tuinhuis voor de eerste 
overnachting van het nieuwe seizoen.

Op het fietspad van de Spaklerweg, dicht bij De Fede-
ratie en Nieuw Vredelust, zag ik een zwerm vogeltjes, 
wel een stuk of dertig in totaal. Prachtige vogeltjes, 
met felrode borstjes, verder wit en op rug, staart en 
kopje zwart. Het was schitterend om te zien hoe zo’n 
zwerm vogels bijna als één lichaam bewoog. Er 
zoefde een brommer voorbij – als vanzelf-
sprekend ging de hele zwerm in één 
beweging naar de middenberm. Er 
kwam een auto langs de middenberm 
– de hele zwerm fladderde eensgezind weer 
terug naar het fietspad. Er bleef geen vogeltje 
eigenwijs achter. Ik heb een tijdje staan kijken 
naar die wolk van vogels. Heel hoog in de lucht 
vlogen ze niet. Eigenlijk bewogen ze steeds op en 
neer van ongeveer één meter hoogte naar zo’n drie 
meter. Maar wel razendsnel en allemaal heel dicht 
bij elkaar.

ROODBORSTTAPUIT
In mijn huisje aangekomen, zocht ik gelijk op wat dit 
nou voor vogeltjes waren. Ik had ze zo gevonden: 
het waren roodborsttapuiten, vogels die meestal op 
heide en duin leven. Rond Amsterdam, in moerassig 
gebied, komen ze ook wel sporadisch voor. Maar 
sommige trekken in de winter naar het Middellandse 
Zeegebied. En van daaruit natuurlijk rond de lente 
ook weer terug naar het noorden. Ik denk dat deze 
grote groep onderweg was naar het duingebied 

waar ze vandaan kwamen. Misschien waren ze net 
op De Federatie of Nieuw Vredelust geweest om 
uit te rusten, want daar is zo vroeg in het seizoen 
genoeg plaats om ongestoord even te rusten of wat 
te drinken. Ook daarom zijn onze tuincomplexen voor 
de natuur waardevol.

TUINFLUITER
Later die dag, toen ik even voor het eerst in het 
seizoen van mijn tuin zat te genieten, hoorde ik een 
opvallend vogelgezang. Het klonk een beetje als een 
merel, maar dan wat zachtere tonen, en het ging 
maar door. Eindelijk zag ik de flierefluiter zitten in een 
struik een paar meter verderop. 
Op zich was het niet eens 
zo’n bijzondere 
vogel: 

bruingrijs op de rug, 
en witgrijs op de buik. 
Maar het geluid dat hij maak-
te was prachtig. Even keken 
we elkaar aan, en toen vloog hij opeens 
heel rap weer weg. Het bleek een tuinfluiter, een 
vogel die je vaker hoort dan ziet. Hij was heel vroeg, 
meestal komen ze pas rond eind april terug uit tro-
pisch Afrika. Want ook de tuinfluiter is een trekvogel. 

Maar wel een trekvogel die mogelijk het hele 
seizoen op De Federatie blijft. Twee bijzon-

dere trekvogels op een dag – het belooft 
een mooi vogelseizoen te worden.

Marco Overbeek

Trekvogels
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DE IRIS SIBIRICA

FOTO: MAX PAUMEN

Eigenlijk wilde ik het over de Iris hebben. Want een 
deel van deze plantenfamilie doet het heel goed 
op vochtige en moerasachtige grond die we veel 
hebben op De Federatie. Zoals de Iris Sibirica. Een 
plant zonder pretenties. Een echte overlever, maar 
dan wel met bloemen van ongekende schoonheid. 
De oorspronkelijke soort is violetblauw van kleur, 
maar ook andere kleuren zijn verkrijgbaar zoals 
donkerblauw, paars en wit.

De term ‘sibirica’ valt op in de naam van deze cul-
tivar. Siberië dus. Het eerste wat daarbij opkomt is: 
koud! Deze winter kregen we daarvan een klein  
beetje mee toen in februari en maart ijskoude  
Siberische wind over Nederland blies.
Dus wat schetst mijn verbazing: veel populaire 
planten komen uit Siberië. Deze soorten doen het 
vaak goed in Nederland. Een bekende verschijning 
is de witte kornoelje, de cornus alba sibirica, met zijn 
mooie rode takken.
Een plant met Siberië in zijn naam kan over het alge-
meen tegen een stootje. Dat is ook niet zo gek als je 
denkt aan het Siberische klimaat. Niet alleen koud in 
de winter, maar ook nog eens heet in de zomer.

Siberische planten zijn daar tegen opgewassen. Wat 
dacht je van de Siberische erwtenstruik? Een winter-
harde erwtenplant met fraai geveerd blad, vrolijke gele 
bloemen en uiteraard eetbare peulen en vruchten. 
Deze struik is op te kweken uit zaad, kan meters 

Iris Sibirica en andere Siberische planten 
hoog worden, maar is goed in toom te houden door 
snoei.
Je verwacht het niet, maar Siberië is ook de ba-
kermat van veel tomatenrassen. Deze hebben de 
goede eigenschap dat ze vroeg rijpen en daarmee 
schimmels te slim af zijn, die vaak in de loop van de 
zomer gaan woekeren. Een voorbeeld is het oude ras 
‘Orenburgski Gigant’.

Heel sierlijk, zeldzaam en 
eetbaar is de Siberische 
knoflook, een bolge-
was. Een feest voor 
het oog zowel in de 
tuin als op het bord. 
Ook zeldzaam en 
vaak alleen aanwe-
zig in botanische tuinen: 
de Sibiraea Altaiensis, een 
sierstruik met kleine witgroene 
bloemen.

Of dan maar liever toch die pretentieloze en mak-
kelijke Iris Sibirica? Voor die plant hoef je niet naar 
een botanische tuin als je hem zelf plant. Algemeen 
verkrijgbaar bij goede kwekers en tuincentra. Doet 
het onder alle omstandigheden goed, speciaal op 
vochtige plekken waaraan de Federatie zo rijk is.

Max Paumen


