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DE GRASMAAND

Het is inmiddels april en dus is de 
grasmaand begonnen. De gras-
maand, het woord zegt het al, is de 
maand waarop nieuw gras begint 
uit te spruiten. Die oude benamin-
gen voor de maanden hebben wel 
wat. Naast de grasmaand had je 
bijvoorbeeld de sprokkelmaand, de 
hooimaand en de oogstmaand.
Handige namen, want je wist 
meteen wat die maand aan de orde 
was.

Zo groen als gras
In de grasmaand zie je alles groe-
ner worden. Het spreekwoord 
luidt toch ook “Zo groen als gras”? 
Het buitenleven begint op te 
bloeien met de weiden voorop. Een 
groene waas bedekt langzaam de 
natuur en er komt dus kleur in het 
landschap. Fijn dus voor de men-
sen... maar “April doet wat die wil”.
Zo kan een mooie dag in april 
zomaar omslaan in een koude 
natte dag. Illustratrice Rie Cramer 
had dit als volgt getekend: wat 
begint als een lief tafereeltje in het 
gras, eindigt vervolgens met een 
plensbui.

Snijden aan gras
Dit zijn wat zoetige prentjes, maar 
het kan ook anders. De Neder-
landse kunstenaar Co Westerik 
maakte in 1966 een schilderij met 
als titel “Snijden aan gras”.
Het gras is opeens niet zo lieflijk 
meer; een wat beklemmend beeld 
wat jarenlang in Nederlandse 
treinen heeft gehangen in het 
kader van Openbaar Kunstbezit, 
dus veel mensen zullen het wel 
herkennen. Meestal zal de reactie 
zijn geweest: hoe kan je je nu 
snijden aan gras. Het schijnt een 
eigen ervaring van Co Westerik te 
zijn. En tuinders weten dat er veel 
verschillende grassen zijn. Soms 
ook hele scherpe.

Gras-problemen
Scherp gras zal voor de meeste 
mensen niet het grootste probleem 
zijn. Dat zijn eerder kale plekken, 
mos of onkruid in het gras. Bij te 
veel mos is de grond te zuur. Dus 
geef je grasmat wat (magnesium)
kalk. Heb je te veel onkruid in het 
gras?  Geef dan wat meer mest aan 
het gras. Bij kale plekken kan je het 
beste de dubbelstrategie, meststof-
fen en graszaad toepassen.  
Voor alles geldt: zorg dat de plek-
ken vooral ook zonlicht kunnen 
krijgen!

Maai mei niet
Gras is niet alleen 
voor een mooi 
oppervlak of een 
veldje waarin je 
kan ontspannen, 
maar ook van 
belang voor de 
biodiversiteit. Daarom ook dit 
jaar weer de oproep om je gras 
eind april te maaien en dan de hele 
maand mei niet! Dat vinden alle 
insecten fijn. Namens hen bedankt!

Peter OosterhoutCo Westerik: Snijden aan gras
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WELKOM
Van de redactie

Voor je ligt de lente-editie van de 70e jaargang (!) van 
je geliefde tuinblad. Dit jaar mag ons tuinpark maar 
liefst 70 kaarsjes uitblazen! Dat gaat gevierd worden, 
zo werd gisteren al genoemd tijdens de Algemene 
Ledenvergadering. In ons tuinblad zullen we er dit 
jaar ook extra aandacht aan besteden. Met dit soort 
jubilea worden we wat nostalgisch, en onze redacteur 
Peter blikt dan ook terug in de tijd met vintage 
grasprentjes en een gloednieuwe rubriek ‘Nostalgisch 
tuinieren’. Wie weet zitten er zomaar wat tips bij die 
vandaag de dag nog net zo nuttig zijn!

We kijken niet alleen terug, maar ook vooruit. Als 
redactie leek het ons een goed moment om onszelf 
(opnieuw) voor te stellen. De samenstelling is wat 
veranderd sinds Catriona en ik de bestaande redactie 
met Timon, Peter en Yvonne zijn komen versterken. 
Je ziet onze namen altijd staan onder de stukjes, maar 
wie wij zijn? Daar vertellen we je meer over. 

Verder vind je in deze editie een leuk interview met 
tuinder Jaap van Duijn, lees je hoe je de diversiteit 
in je tuin kunt vergroten en welk boek je deze zomer 
zeker moet lezen. Na een rommelige winter (letterlijk) 
besteden we aandacht aan hoe we ons tuinpark met 
z’n allen rommelvrij kunnen houden, al zul je na 
Ruuds bijdrage de perscontainer nooit meer met de-
zelfde ogen bekijken. Yvonne beschrijft in haar column 
een terugkerend dilemma dat geen enkele amateur-
tuinder vreemd zal zijn: “to trim or not to trim”. Je 
komt er snel achter!

We streven als redactie naar een diversiteit aan 
bijdragen, zodat er voor elk wat wils is. Zo zetten 
we verschillende tuinders in beeld, schrijven we over 
nieuwswaardige of praktische zaken op het park, 
en over tuinieren in de breedste zin van het woord. 
Mocht je nu een goed topic weten of zelf een keer 
willen schitteren in ons tuinblad, stuur ons dan een 
bericht of spreek een van ons aan. Je weet nu wie we 
zijn!

Namens de redactie,
Céline van Erp

Van het bestuur

Helaas is het niet gelukt om voor dit nummer een 
stukje van het bestuur af te drukken. 
De voorbereidingen voor de Algemene Leden
vergadering eisten alle aandacht en tijd op!
Daarom een paar foto’s van de ALV op 12 april
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Helaas is er tijdens het winterseizoen op meerdere 
plekken vuil gestort op de parkeerplaatsen rondom 
ons tuinpark (op de hoofdparkeerplaats en bij de 
Kikkerpoelingang). Ondanks dat het niet duidelijk is 
in hoeverre de ‘storters’ gelieerd zijn aan een van de 
tuinparken, is het onnodig te zeggen dat vuil hoe dan 
ook afgevoerd moet worden en dat het never nooit niet 
de bedoeling is om het ergens in de berm/de natuur/
een parkeerplaats neer te gooien. We zijn een tuinpark, 
geen vuilnisbelt. Laten we dus met zijn allen een oogje 
in het zeil houden!

Wat betreft de afvoer van vuil uit tuinhuis en tuin, 
vind je hieronder nog eens de instructies en wat tips 
op een rijtje.

Huisafval dien je zelf af te voeren. 
Je hebt verschillende opties:
•	 Neem je gewone afvalzakken mee en deponeer 

ze in een huisvuilcontainer in je eigen gemeente/
straat. 

•	 Een alternatief op het park zelf is de perscontainer. 
Die staat net buiten het park bij de ingang bij de 
Rozentuin. Hiervoor heb je speciale vuilniszakken 
nodig waar ‘de Federatie’ op staat. Deze kosten 
€6,- per rol en kun je bij het gashok kopen op 
zondag tussen 11 en 12 uur. 

•	 Heb je meerdere zakken huisvuil of grofvuil? Die 
kun je gratis afvoeren naar een Milieudepot in de 
gemeente waar je woont. De adressen en ope-
ningstijden van de locaties vind je online.

Let op: de containers bij de kantine zijn alleen bedoeld 
voor huisvuil van de kantine! Dus geen eigen huisvuil-
zakken of spullen ernaast, erop of erachter zetten. En 
ook niet eronder ;-) 

Voor tuinafval geldt het volgende:
•	 Tuinafval kun je afvoeren naar de Kikkerpoel, 

tijdens het tuinseizoen wekelijks geopend op za-
terdag van 9 tot 16 uur. Kijk bij de Kikkerpoel goed 
wat waar hoort: er zijn hier namelijk verschillende 
plekken gealloceerd voor verschillende soorten 
tuinafval.

•	 Heb je veel tuinafval in één keer, dan kun je ervoor 
kiezen een tractor te boeken via de website van De 
Federatie. Zie pagina 12 voor meer informatie.

•	 Grof tuinafval (met uitzondering van aarde en 
zand) mag je ook naar het Mileudepot brengen. 
Check de voorwaarden op de website van het 
Milieudepot.

Schoon tuinpark, blije tuinders!

ROMMEL: WEG ERMEE!
(maar wel naar de juiste plek)

De perscontainer
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Op een zonnige ochtend spreek ik 
Jaap van Duijn, een enthousiaste 
tuinder, over zijn ervaringen op De 
Federatie. Zijn tuin heeft hij nog 
niet zo heel lang, maar hij is nu al 
verknocht aan het leven tussen het 
groen. We praten over herinnerin-
gen uit zijn jeugd, het opknappen 
van zijn tuin en huisje en wat 
tuingeluk voor hem betekent.

Hoe ben je eigenlijk op De Federatie 
terechtgekomen?
“Als kind kwam ik hier al wel eens. 
De vader van een vriendje van de 
basisschool had een tuin hier, en 
ik vond het er altijd gezellig. We 
gingen vaak op bezoek bij andere 
tuinders en dat gevoel van samen 
zijn, een beetje dat kermisachtige 
sfeertje – dat is me altijd bijgeble-
ven. De afgelopen jaren kwam ik 
ook regelmatig bij mijn vader Joep 
en Yvonne, jouw buren, en toen 
dacht ik: ja, dit wil ik ook.”

En toen schreef je je in. Kreeg je snel 
een tuin?
“Ja, eigenlijk best snel. Binnen 
een jaar had ik mijn tuin. Maar 
toen ik ‘m kreeg, snapte ik ook 
wel waarom dat zo snel ging: het 
was echt een bouwval. Het huisje 
was best vervallen, de tuin zwaar 
verwaarloosd. Niet te doen bijna. 
Maar juist daardoor voelde het als 
een leuke uitdaging en ben ik aan de 
slag gegaan.”
Hoe heb je dat aangepakt? Heb je het 
allemaal zelf gedaan?
“Ik ben er vol voor gegaan. Eerst 
werd het een soort modderpoel – 
dat was helemaal niks. Uiteindelijk 
heb ik een beetje vals gespeeld en 
graszoden besteld. Dat werkte 
goed, zeker in combinatie met zelf 
gezaaid gras. Nu ligt er een gazon, 
lichtelijk heuvelig, maar dat vind ik 
juist wel charmant. Ik houd niet zo 
van een te strak aangelegde tuin.
En ondanks dat ik voor mijn gevoel 
al veel heb gedaan, ben ik er nog 
lang niet. Het huisje is eindelijk 
bewoonbaar gemaakt – dat is fijn. 
Ik heb de buitenkant opnieuw 
bekleed met houten panelen, laagje 
olie eroverheen, en binnen ook alles 
aangepakt. Nu ben ik eindelijk toe 
aan de leuke dingen: planten, in-
richten. Het grove werk is gedaan.”
Werk je er alleen aan of krijg je hulp?
“Ik heb zeker hulp gehad. André 
bijvoorbeeld heeft veel geholpen 
– die heeft er meer kijk op dan ik. 
En Joep is ook handig, die heeft me 
geadviseerd bij het huisje. Je merkt 
hier wel: mensen helpen elkaar, en 
dat is fijn.”
Hoe is het contact met de buren?
“Leuk, al heb ik tot nu toe nog niet 
heel veel contact gehad. Het huisje 
was tot voor kort niet echt bewoon-
baar, dus ik was er ook niet vaak. 
Maar dat komt wel. Nu ik hier wat 
meer ben, leer ik ook de buren beter 
kennen.”

Heb je nog toekomstplannen voor de 
tuin?
“Zeker. Het werk stopt nooit, blijft 
altijd doorgaan. Er is altijd iets te 
doen, maar dat is ook het leuke. 
Voor nu wil ik vooral lekker gaan 
planten en echt gaan genieten van 
het buiten zijn. Aan zowel tuin als 
huisje moet nog wel het een en 
ander gebeuren voordat het echt 
helemaal klaar is. Maar ik heb de 
tijd.”
Tot slot: Wat is voor jou het ultieme 
tuingeluk?
“De balans tussen werk en ont-
spanning. Ik werk in de horeca, als 
kok – ik maak lange dagen, het is 
hard werken. Hier op de tuin, als 
ik aan het klussen ben of met een 
kruiwagen met tuinafval heen en 
weer naar de kikkerpoel loop, kom 
ik echt tot rust. Vooral als ik zie dat 
andere mensen ook bezig zijn, ook 
een beetje aanrommelen, word ik 
blij. Dat gezamenlijke gevoel, dat 
maakt het voor mij compleet.”

Catriona Ravelli

TUINGELUK TUSSEN HET GROEN
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FEDERATIE VAN AMSTERDAMSE AMATEURTUINDERS BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS
ALGEMEEN ALARMNUMMER

112
GEBRUIK IN NOOD DIT ADRES
Tuinpark “de Federatie”
Verbindingsweg 3
1114 BG Amsterdam-Duivendrecht

Politie (minder urgent)
0900 88 44

Ongediertebestrijding
(algemeen nummer Amsterdam)
14 020

ANWB Wegenwacht
088 269 288

BESTUUR
Voorzitter	 Dennis Schor	 113 
1e Penningmeester	 Arnold Tuinenburg	 86 
1e Secretaris	 Jacques Peper	 88 
2e Penningmeester	 Roland van der Borgh	 170 
2e Secretaris	 Femke van Egmond	 122 
Algemeen Bestuurslid	 Dim van Broekhuijsen 	 161

OVERIGE FUNCTIES

EHBO & reanimatie
D. Erisman	 115

AED code: 2018

Tractorchauffeur
B. Wollrabe	 186 

Takkenkrakers
Alex Spaargaren	 210 
vacant	 -

Perscontainer
B. Wollrabe	 186

Loodgieter
P. Sneijders 	 163

Gasdepot
P. Basioni	 32
T. Maipauw	 93

Opnemer elektrastand
Nadia Hassanain	 16

Elektricien
John van Dort	 82

Grasmaaiers
M. Lucassen	 112
S. Bonneveld	 209
K. Mgabar	 147
vacant	 -

COMMISSIES

Bouwcommissie
K. van Broekhuijsen 	 89 
R. Booms 	 184 
P. van Broekhuijsen 	 58

Tuincommissie
M. Bos 	 182
V. Mes	 117
H. Berkenbosch 	 172

Kascontrolecommissie
D.J. van der Veen	 46  
W. Bakker	 133
C. Best-Aram	 21 
W. Terstal	 70

Redactiecommissie
Yvonne Kroonenberg	 150 
Timon Fokker	 28 
Peter Oosterhout	 63 
Céline van Erp	 50 
Catriona Ravelli	 148

Technische commissie
M. Waterman	 74
vacant	 -

Website-beheerder
Marlon Bos 	 7

Activiteitencommissie
Nicole Selier 	 113

Barcommissie
Paul Bode	 126

E-Mail adressen
Info/algemeen
info@defederatie.net
Bestuur
bestuur@defederatie.net
Voorzitter
voorzitter@defederatie.net
Secretariaat
secretariaat@defederatie.net
Penningmeester
penningmeester@defederatie.net
Redactie
redactie@defederatie.net
Tuincommissie
tuincommissie@defederatie.net
Barcommissie
barcommissie@defederatie.net
Bouwcommissie
bouwcommissie@defederatie.net

www.defederatie.net

Wil je reageren op een artikel, of heb je een stukje met 
handige tuintips geschreven? Alle bijdragen, lang of 
kort (ook foto’s) zijn zeer welkom! Stuur ze het liefst 
per e-mail aan redactie@defederatie.net
Soms passen we een bijdrage (een beetje) aan,  
om te zorgen dat het past.  
De deadline voor het zomernummer is 26 mei.
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Het begin van het tuinseizoen is spannend. Als je te laat 
aan het werk gaat, staat de hele tuin al vol planten, gras 
en onkruid. Dit jaar was ik er op tijd bij.
Dat klinkt slagvaardig, maar het was vooral dankzij de 
hulp van Maggie en André, onze onmisbare buren, dat 
ik nu niet achter de muziek aan hoef te rennen. 
Zij hebben een elektrische heggenschaar en kennen de 
juiste techniek om verdord siergras aan te pakken. Ze 
bonden een snelbinder om de hoge sprieten en binnen 
tien minuten waren die teruggebracht tot een laag bosje 
geel stro dat inmiddels alweer jonge scheuten maakt. 
‘De rozenstruiken moeten ook,’ wees Maggie. Ze bedoel-
de de haag langs het grindpad. Die kon ik onmogelijk 
zelf snoeien. De roosjes zijn prachtig maar de stelen 
hebben gemene doorns en het lijkt wel of die expres pro-
beren je te verwonden wanneer je ze met tuingereed-
schap benadert. Maar tegen de elektrische heggenschaar 
hadden ze geen verweer. 
Ik stond wel wat beteuterd te kijken toen we klaar wa-
ren. Van de welvarende rozenhaag was een bescheiden 
rijtje stekelige twijgen overgebleven.

‘Het komt goed,’ beloofden alle tuinders die er verstand 
van hebben.
Ik ben iedere lente opnieuw bang dat de planten boos 
worden en uit rancune niet meer bijgroeien.
Met mijn olijfboom was dat inderdaad een half jaar lang 
het geval. In het tuincentrum vertelden ze me dat je een 
olijfboom NOOIT mag snoeien of alleen heel voorzichtig. 
Maar op internet had ik een filmpje gezien waarin een 
montere tuinman de kijkers verzekerde dat je gerust 
flink tekeer mocht gaan met de olijfboom. Ik denk dat er 
verschillen van mening bestaan in de tuinderswereld en 
ik heb geen benul wie gelijk heeft. Ik doe maar wat.
Ik had de vlinderstruik in maart gesnoeid en de droge 
hortensiabloemen verwijderd. De dode takken van 
de abutilon had ik op goed geluk afgeknipt en van de 
fuchsia weet ik dat ik hem gerust mag terugsnoeien. Hij 
ontwaakt vanzelf als de lente komt. Ik heb in het voor-
jaar vaak gedacht dat hij dood was, maar iedere keer 
verrast hij me weer met gulle twijgen en bloemetjes.
Vorige zomer bleef iemand bij onze tuin staan en knikte 
goedkeurend.
‘Mooie tuin,’ zei ze. 
Ik viel zowat om van trots en verbazing. We hebben 
onze tuin nu bijna tien jaar en nog steeds voel  ik me een 
beginner. 
Maar wat ik wel heb geleerd is moed houden, ook 
al mislukt er iets. Ik vind het niet erg als mijn grote 
pruimenboom in de zomer niet meer oplevert dan drie 
pruimpjes, dat ik zelfs een bamboestruik heb laten ver-
welken. 
Er gaat ook wel eens iets spontaan goed: dit jaar stond 
ineens een dunne boom dik in de bloesem. Ik geloof dat 
het een soort kersenboom is. De palm die ik ooit als klei-
ne plant kreeg, is een ferme boom geworden. En de wilg 
die ooit op een graf stond te verpieteren is nu zo hoog 
dat we deze zomer schaduw onder zijn takken zullen 
zoeken.
Het wordt een prachtig seizoen.

Yvonne Kroonenberg

COLUMN YVONNE
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VIER TIPS VOOR BIODIVERSITEIT
Ik herinner me nog dat we vroeger 
regelmatig bij kennissen kwamen 
die in de stad woonden. Dan 
gingen we ‘gezellig’ barbecueën 
in de ‘onderhoudsvrije tuin’: een 
ruime, maar geheel betegelde 
binnenplaats zonder ook maar 
enig groen. Daar snapte ik toen al 
niets van: waarom zou je, als je een 
tuin hebt, die niet gezellig maken? 
Er was geen vogel te bekennen, en 
verdwaalde slakken werden zonder 
pardon over de schutting gemikt. 
Persoonlijke voorkeuren daar-
gelaten, weten we tegenwoordig 
(en stiekem toen ook al) dat zulke 
betonnen binnenplaatsen nou niet 
bepaald bevorderend zijn voor de 
biodiversiteit. Biodiversiteit staat 
voor soortenrijkdom. ‘Het omvat 
alle soorten planten, dieren en mi-
cro-organismen. Al deze soorten 
werken samen in een ecosysteem 
en zorgen zo voor evenwicht in 
de natuur’ (bron: WWF). Als we 
te weinig groen in stand laten 
om in te gedijen, verstoren we dit 
evenwicht. Menselijke activiteiten 
zoals veranderingen in landge-

bruik, vervuiling en klimaat zijn de 
belangrijkste boosdoeners. En dat 
heeft uiteindelijk grote gevolgen.

Dat klinkt onheilspellend, maar 
wat betekent dit nou precies? 
Biodiversiteit zorgt voor schone 
lucht, fris water, een goede 
kwaliteit van de bodem en de 
bestuiving van gewassen. 
Een grotere biodiversiteit maakt 
dat de natuur beter in staat is 
om veranderingen op te vangen, 
bijvoorbeeld als er een soort of een 
ecosysteem wegvalt. Soortenrijk-
dom zorgt ervoor dat er dan nog 
miljoenen andere soorten zijn die 
de balans houden. Je kunt dit zien 
als een blokkentoren: als er veel 
soorten (blokken) verdwijnen, 
wordt die instabiel en kan dat 
ingrijpende gevolgen hebben. Ook 
de voedselpyramide waar we met 
zijn allen onderdeel van zijn, komt 
dan in gevaar (bron: Naturalis). 
Om je een idee te geven: van de 
geschatte acht miljoen soorten, 
staat volgens het Europees Parle-
ment één miljoen soorten al op het 

punt om uit te sterven. De massale 
bijensterfte is misschien wel het 
bekendste voorbeeld.

Er duiken de laatste jaren veel ini-
tiatieven op, om de biodiversiteit te 
ondersteunen en te vergroten. Ook 
in steden zoals Amsterdam. Zo 
haalt de gemeente gratis je stoep-
tegels op als je hebt besloten een 
groene tuin aan te leggen. Bermen 
worden minder (vaak) gemaaid, 
ook langs veel grote wegen. Er is 
meer aandacht voor onbespoten 
bloemen en planten (nog zeker 
niet genoeg) waarvan insecten 
níet het loodje leggen. Bijen- en 
insectenkasten zijn alom te koop in 
tuincentra. En ik zag laatst zowaar 
een bushalte met mos en planten 
erop in een drukke straat midden 
in de stad. Al moet je als insect wel 
vrij wanhopig zijn om daar neer te 
willen strijken, of je moet toevallig 
de bus willen pakken. Kortom, 
er gebeurt al van alles, maar nog 
lang niet genoeg. Als groene haven 
vlakbij de stad, biedt ons tuinpark 
een plek waar veel soorten in rust 
kunnen groeien, bloeien en schar-
relen. Als amateurtuinders kunnen 
we daarom ook een steentje bijdra-
gen door slimme keuzes te maken 
voor onze tuinen. 
Kleine stapjes kunnen bijdragen 
aan een groter effect. Hiernaast 
vind je wat tips die de start 
naar een grotere biodiversiteit 
makkelijker maken. 

Heb jij misschien nog een goede tip 
die nog niet genoemd is? 
Laat het ons dan weten via 
redactie@defederatie.net 

Céline van Erp

Bronnen
WWF, het Wereld Natuurfonds : www.wwf.nl 	             	                Naturalis Biodiversity Center: www.naturalis.nl
Europees Parlement: www.europarl.europa.eu/topics/nl/article/20200109STO69929/verlies-aan-biodiversiteit-waarom-is-dit-een-
probleem-en-wat-zijn-de-oorzaken

Bushokje met een groen dak
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Foto: Roger Cremers

Kies voor inheems  
in plaats van exoten

Kies voor gifvrij

Laat je tuin af en toe  
gewoon met rust

Creëer meer variatie  
in je tuin

Kennisnetwerk van Invasieve soorten: www.invasieve-exoten.info/nl/home-7/soorten.htm
Milieu Centraal: www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/natuur-en-biodiversiteit/#alleen-inheemse-planten
Nu.nl artikel ‘Tuinplanten vol gif [...]’: www.nu.nl/slimmer-leven/6306297/tuinplanten-vol-gif-klant-weet-niet-meer-wat- 
normaal-is.html

Kies voor een diversiteit aan 
inheemse planten in je tuin, en 
vermijdt exoten. Inheemse planten 
komen van nature lokaal voor en 
ondersteunen daarmee de lokale 
biodiversiteit. Exoten, daarente-
gen, komen hier niet van nature 
voor en kunnen de natuur uit 
balans brengen. Op de website van 
het Kennisnetwerk van Invasieve 
Exoten  kun je nalopen om welke 
soorten het gaat. En daar zitten 
soms onaangename verrassingen 
bij: zo is de Vlinderstruik ondanks 
zijn vriendelijke naam een exoot 
die niet best is voor de lokale 
biodiversiteit. Informeer jezelf dus 
goed en vertrouw niet zomaar op 
mooie marketing!

Verschillende inheemse planten 
trekken meer soorten aan. Maar 
ook het creëren van hoogtever-
schillen, schuil- en nestplekjes en 
water in je tuin kan bijdragen aan 
biodiversiteit. Bomen zorgen voor 
schaduw en verkoeling. Inheemse 
klim- en rotsplanten doen het ook 
goed voor verschillende soorten 
en voor de bodem. En waar het 
kan, gooi tegels en kunstgras 
eruit. Keurig geharkte perkjes met 
getrimde hortensia’s zien er mis-
schien strak uit, maar zijn prettiger 
voor het menselijk oog dan voor de 
biodiversiteit. Mocht je daar toch 
niet helemaal van af willen, probeer 
dan toch wat variatie te bieden op 
andere plekken in je tuin.

Dit klinkt als een open deur, maar 
is makkelijker gezegd dan gedaan. 
Die prachtige planten bij de grote 
tuincentra zitten vaak vol gif. 
Recentelijk nog trof Pesticide Ac-
tion Nederland (PAN-NL) twaalf 
soorten gif (!) aan op een paarse 
Vlinderstruik van de Intratuin. Die 
Vlinderstruik valt behoorlijk van 
zijn voetstuk! In de vijftien onder-
zochte tuinplanten werden met de 
jaarlijkse steekproef maar liefst 36 
verschillende gifstoffen gevonden. 
En terwijl wij denken bijen en 
vlinders een plezier te doen met 
een mooie nieuwe struik, leggen ze 
hierdoor juist het loodje. 
Kies daarom waar mogelijk voor 
biologisch gekweekte bollen, 
zaden en planten. Die zien er soms 
minder mooi uit dan de perfecte 
planten in het tuincentrum, maar 
al deze schone schijn heeft een 
prijs. Kijk bijvoorbeeld eens bij 
het aanbod van Sprinklr (www.
sprinklr.co) voor gifvrije tuinplan-
ten en zaden.

Onkruid, de duivel! De handen van 
menig tuinierder zullen kriebelen 
om zich direct van dit adderge-
broed te ontdoen. Maar laat ook af 
en toe stukjes tuin met rust. Laat 
dat hoekje met onkruid gewoon 
eens een keer staan, doseer/
halveer/elimineer het gebruik van 
elektrische apparatuur in je tuin, 
en doe mee aan de Maai Mei Niet 
maand. Alle beetjes helpen!

Een ‘onschuldige’ vlinderstruik

Een insectenhotel
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EVEN VOORSTELLEN

Het voorstelrondje van de redactie 
is (voor wat betreft ondergeteken-
de) wellicht alleen voor de nieuwste 
bewoners van De Federatie. Aan-
staande mei woon ik 14 jaar op het 
tuinpark, inmiddels met partner 
Eric. De meeste mensen zullen mij 
wel kennen, temeer daar ik ook al 
sinds 2015 verbonden ben aan de 
redactie. 
Met zesenzestig jaar ben ik met 
vroegpensioen, maar de laatste 18 
jaar heb ik als radiotherapeutisch 
laborant gewerkt, lekker vlakbij, in 
het VUmc ziekenhuis. Daarvoor 
zat ik in het grafische vak. Maar al 
die tijd waren mijn hobby’s kunst 
en tuinieren. 
Het laatste feit is dat we in onze 
tuin de bestaande vijverbak hele-
maal hebben uitgegraven en hem 
weer netjes - nu wel waterpas -  en 
met nieuwe waterplanten hebben 
neergezet.
Op de foto ziet hij er nog wat 
kaal uit, maar in de loop van het 
voorjaar zullen de struiken weer 
groen worden en hopelijk gaan de 
waterplanten goed aanslaan.
Wij willen dit seizoen weer wat 
vaker op de tuin zijn. Niet alleen 
om van de rust en het buitenleven 
te genieten, maar ook om het 
tuinieren en de leuke contacten die 
we hier hebben.
Peter Oosterhout

Hi! Ik ben Céline en heb sinds 
twee jaar een tuin bij de Federatie. 
Sinds vorig jaar ben ik ook lid van 
de redactie, dus jullie hebben al 
het een en ander aan schrijfsels van 
mijn hand voorbij zien komen. Ik 
woon al geruime tijd in Amster-
dam, maar ik ben tussen het groen 
opgegroeid in de omgeving van 
Nijmegen. Ondanks alle voordelen 
van het wonen in de stad, begon ik 
het buitenleven de afgelopen jaren 
steeds meer te missen. Voor mijn 
dochtertje van bijna 4 jaar is het 
ook leuk om in de tuin te spelen en 
plantjes te zaaien. Ze heeft thuis 
al kruidenzaadjes geplant die we 
straks in de grond gaan zetten. Nu 
al groene vingers ;-) 
Als ik niet in de tuin bezig ben, 
ben ik aan het werk bij Markt-
plaats. Hier ben ik verantwoorde-
lijk voor de doorontwikkeling van 
alle Auto’s categorieën en de teams 
die zich daarmee bezighouden. 
Ik ben geen doorgewinterde Top 
Gear fan, maar weet wel veel van 
auto’s kopen en verkopen :) Verder 
ga ik graag sporten, hiken, nieuwe 
plekken ontdekken, borrelen en 
sla ik ook graag een boek open. 
Die lees ik doorgaans ook uit; mijn 
huidige leesambitie is 50 boeken 
per jaar. Daar helpt een tuin (in 
combinatie met een lekker zonne-
tje) ook heel goed bij! 
Céline van Erp

Ik ben 59 jaar, getrouwd met Joost 
en moeder van Jonas van bijna 17. 
Wij wonen in de Watergraafsmeer 
en ik werk als Communicatiead-
viseur bij de Sociale Verzekerings-
bank. 
 Bij toeval kwam ik een paar jaar 
geleden ons mooie tuinpark opge-
lopen en werd meteen enthousiast. 
Hier wilde ik wel een huisje! Maar 
ja, die wachtlijsten… Wat een geluk 
had ik, dat ik na maar één jaar op 
de wachtlijst de eigenaar werd van 
huisje nummer 148! Dat is inmid-
dels twee jaar geleden. 
De tuin die bij dit huisje hoort is 
ruim. En was behoorlijk verwaar-
loosd. Aangezien mijn vingers nog 
niet zo groen waren (zijn), heb ik 
een tuinman gezocht die voor mij 
het grove ‘opruimwerk’ kon doen. 
Daarnaast heeft hij ook een terras 
neergelegd en een fietsschuurtje 
gemaakt van oude pallets. En mijn 
trots: de takkenwal, als afscher-
ming naar het pad. Er is nog steeds 
veel te doen, maar vanaf hier kan ik 
mijn eigen tuin gaan realiseren. 
Ik geniet nu al met volle teugen 
van mijn groene paradijs, maar 
mijn droom is een kleurrijke wilde 
bloementuin. Het zal nog wel even 
duren voordat ik dat voor elkaar 
heb, maar het begin is er! 
Catriona Ravelli   

Het afgelopen jaar is de samenstelling van de redactie gewijzigd en uitgebreid. Naast de oudgedienden Yvonne, 
Peter en Timon zijn Céline en Catriona bij de redactie gekomen. Omdat er inmiddels ook al weer wat nieuwe 
tuinders zijn bijgekomen, stellen wij ons (nogmaals) voor.
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RUST EN VREUGD - HENDRIK GROEN
Emma Quaadvliegh neemt na het overlijden van 
haar man een volkstuin. Dat lijkt haar goed voor de 
afleiding en om nieuwe contacten te leggen. Ze heeft 
eigenlijk geen verstand van tuinieren maar gelukkig 
heeft ze behulpzame buren. En dan is er ook nog de 
voorzitter van het volkstuincomplex, Harm, die geen 
moment voorbij laat gaan om haar op de regels te 
wijzen over zaken zoals onkruid bestrijden of de juiste 
hoogte van de heg. Verder is Sjoerd, 
de dronkenlap, die slingerend door de 
tuintjes loopt en Herman, de simpele 
ziel, die graag komt helpen in de tuin 
en die je niet beter kunt bedanken dan 
met een lekker groot stuk slagroom-
taart. En dan zijn er nog de fanatiek 
conservatieve mensen van het bestuur 
die hun kleine beetje macht niet zomaar 
opgeven.
Emma maakt er inderdaad al snel 
nieuwe vrienden, maar ook vijanden. 
Het complex heet Rust en Vreugd, maar 
het is allemaal niet zo vredelievend!

“Het gaat hier om volkstuintjes. Bloemetjes en plant-
jes. Rust en vreugd. En wat krijgen we? Ellende en 
gedoe. Haat en nijd.”
Groen zet de karakters van de mensen in het boek met 
eenvoudige dialogen goed neer. De hoofdstukken zijn 
kort en de schrijfstijl toegankelijk; je leest het zo uit.
Rust en Vreugd is een grappig en luchtig boek vol 
met kleurrijke personages. Op karakteristieke wijze 

beschrijft Groen hoe de tuiniers in het volk-
stuincomplex elkaar het leven zuur maken, 
maar tegelijkertijd ook hoe er mooie vriend-
schappen ontstaan en mensen elkaar helpen. 
Het boek is een aanrader voor iedereen die zelf 
een volkstuin heeft en die houdt van humor, 
herkenbare situaties en kleurrijke personages. 
Wederom zo’n heerlijk boek om lekker te 
lezen na het harde werken in de tuin. Ik vond 
het weer heel erg herkenbaar! En mocht je 
er na het lezen van deel één nog niet genoeg 
van hebben: het tweede deel is inmiddels ook 
verschenen!

Catriona Ravelli

Dag Tuinders! Ik ben de columnist 
van ons verenigingsblad. Ik schrijf 
over alles wat ik meemaak op de 
Federatie. Lang geleden heb ik 
psychologie gestudeerd en ik ben 
zelfs vijf jaar therapeut geweest. 
Daar kun je niet zoveel meer van 
merken, al ben ik altijd benieuwd 
hoe het met iedereen gaat. 
Ik doe de eindredactie van ons 
krantje. Als je iets wilt schrijven 
maar niet zo goed durft, zorg ik dat 
je tekst vloeiend en foutloos wordt. 
Dus aarzel niet en schrijf iets op 
over jouw tuindersleven!

In juni verschijnt een boek dat ik 
over de volkstuin heb geschreven. 
Het heet Wormen en Aarde en 
ja hoor, er komen ook mensen in 
voor. Ik noem alleen nooit namen. 
Op 4 juni wordt het boek in de 
kantine gepresenteerd. Dan zijn 
jullie natuurlijk welkom! 
Yvonne Kroonenberg

Ik heb, samen met mijn echtge-
noot, al weer 18 jaar een tuin aan 
de Apollolaan. Sinds 2019 doe ik de 
opmaak van het blad, en af en toe 
schrijf ik een stukje. 
Ik word dit jaar 65, maar sinds 
2018 ben ik met pensioen. 
Voorheen werkte ik bij Nationale 
Opera en Ballet als webmaster, 
maar van huis uit ben ik grafisch 
ontwerper, iets wat nu natuurlijk 
mooi van pas komt als vormgever 
van het blad. 
Mijn man vindt het heerlijk om in 
te tuin de wroeten, zelf vind ik dat 
een tuin meer is om in te zitten. 
Maar gelukkig kan ik me in de 
redactie toch nuttig maken voor 
de Federatie. Onze tuin is weel-
derig en groen; een walhalla voor 
vogeltjes en andere beestjes. Een 
heerlijke plek om te ontsnappen 
aan de drukke stad. 
Timon Fokker
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POST DOORSTUREN?
Het postadres voor leden tijdens het seizoen luidt: 
Tuincomplex De Federatie
tuin nr. ... - Verbindingsweg 3
1114 BG Amsterdam-Duivendrecht

TRACTOR NODIG?
Tractorritten kosten € 5 per uur of per rit.  
Log in op de website en kies de juiste optie: 
www.defederatie.net/mijnfederatie/mijnfederatie

GASHOK / PERSCONTAINER
Elke zondag 11.00-12.00 (Gashok). Hier kunt u ook de 
bedrukte vuilniszakken (€ 6 per stuk) kopen.  
Huisvuil aanbieden kan van 11.00-11.30.

SPREEKUUR BESTUUR
Het bestuur houdt om de week op zaterdag spreekuur 
in de bestuurskamer. Zie de agenda hiernaast.

ZIEKENBEZOEKER
Een ziektegevol of een overlijden? Meld het a.u.b. bij de 
ziekenbezoeker, Gerard Vink. (Tuin 129) 
Tel. 06 40 48 33 01 / ziekenbezoeker@freedom.nl
(scan van rouwkaart graag meesturen)

BAKFIETS OF INVALIDENWAGEN/ROLSTOEL NODIG?
Deze staan bij het werkhok van de tuincommissie en 
zijn na overleg te gebruiken.

ALLERLEIAGENDA

KANTINE

April
za	 12	(10:00-11:00)	 Spreekuur Bestuur

Mei
za	 3	(10:00-11:00)	 Spreekuur Bestuur
za	 17	(10:00-11:00)	 Spreekuur Bestuur
za	 31	(10:00-11:00)	 Spreekuur Bestuur

Juni
za	 14	(10:00-11:00)	 Spreekuur Bestuur
za	 28	(10:00-11:00)	 Spreekuur Bestuur

Juli
za	 12	(10:00-11:00)	 Spreekuur Bestuur
za	 26	(10:00-11:00)	 Spreekuur Bestuur

Augustus
za	 9	(10:00-11:00)	 Spreekuur Bestuur
za	 23	(10:00-11:00)	 Spreekuur Bestuur

September
za	 6	(10:00-11:00)	 Spreekuur Bestuur
za	 20	(10:00-11:00)	 Spreekuur Bestuur

Activiteiten bij Ons Lustoord
Elke woensdag (19:30-22:20)	 Biljarten
zo 20 april (14:00)	 Paaseieren zoeken
do 24 april (19:00-22:00)	 Danslesza	
za 10 mei (21:00)	 Openingsfeest Ons Lustoord
vr 23 mei (19:00)	 Oma Fröbel

De Kantine is tijdens het seizoen open op
Vrijdag	 20:00-23:00
Zaterdag & zondag	  16:00-20:00

Houd ook het mededelingbord bij de ingangen 
in de gaten, of kijk op de Facebookpagina van de 
Activiteitencommissie voor actuele tijden en nieuwe 
activiteiten.

WINKEL ‘THE GARDEN SHOP’ BIJ ONS LUSTOORD
April tot eind September
Zaterdag 	 10.00 - 13.00 uur
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WAT EEN HEERLIJKHEID!
Ik ben zo blij dat het seizoen weer is begonnen. Na al 
die maanden van beklemmende stilte komt er eindelijk 
weer wat leven in de brouwerij. Ik heb me best wel een 
beetje eenzaam gevoeld. Ik had de laatste tijd nauwe-
lijks aanspraak. Ik had niks te doen. Ik was werkloos 
en voelde me nutteloos, maar gelukkig komt daar nu 
weer verandering in. Oh, ik realiseer me opeens, dat ik 
me nog niet heb voorgesteld. Nou is dat ook een beetje 
moeilijk, want voor zover ik weet heb ik geen naam. 
Iedereen die van mijn bestaan af weet, heeft het altijd 
over de perscontainer. En omdat ik nogal makkelijk 
ben in de omgang, heb ik me daar zonder moeilijk te 
doen bij neergelegd. Ik noem mezelf dan ook Pers-
container.  Eigenlijk is het een groot compliment als 
mensen je vakmanschap aanhalen als ze het over je 
willen hebben. En niet om mezelf op de borst te slaan, 
maar dat ik mijn vak uitstekend beoefen, staat als een 
paal boven water. De techniek die ik beheers is heel 
bijzonder, zo speciaal. En dat is absoluut niet arrogant, 
het is gewoon de waarheid en daar durf ik zonder 
enige vorm van schaamte voor uit te komen. Geen 
valse bescheidenheid dus, iets wat in de mensenwereld 
wel eens voor schijnt te komen. Het tuinseizoen is 
begonnen en af en toe komt er een meneer of mevrouw 
naar me toe. Dan houd ik me stil, want ik weet niet of 
die persoon verlegen zit om een praatje, hoe gezellig 
ik dat ook vind. Ik wil mensen niet afschrikken. 
Overigens, maar dat terzijde, ben ik niet zo goed in het 
bijhouden van administratie, maar eens in de zoveel 
tijd, ik weet dus niet precies wanneer, komt er iemand 
die toestemming geeft om mij te gebruiken. En dat is 
absoluut niet negatief, het woord gebruiken heeft hier 
een positieve betekenis. De mensen komen dan met 
ja, wat is het eigenlijk, ik noem het gemakshalve afval. 
Voor mij is dat zogenaamde afval een heerlijkheid, niet 

te versmaden, zo lekker. Ik kikker daar helemaal van 
op. Want dan mag ik mijn werk doen. Niemand be-
grijpt hoe gelukkig ik daarvan word. Sommige dingen 
moet je ook niet proberen uit te leggen, sommige 
dingen moet iemand gewoon van je aannemen. Het 
geeft me een gigantische kick, ik mag aan de slag: Ik 
mag persen! Ik mag persen! Ja, mensen, ik ga helemaal 
uit mijn dak als ik mag persen. Zo lekker, zo zaligma-
kend, wat een genot! En dan in de wetenschap dat het 
mijn vak is, maar tegelijkertijd ook mijn hobby. Mijn 
hobby! Nou heb ik begrepen, dat mensen ook wel eens 
moeten persen, niet als hobby, maar op een bepaald 
moment schijnt dat een noodzakelijk iets te zijn. Geen 
idee waarom, maar laat ik me daar maar niet mee 
bezig houden. In elk geval heeft dat gelukkig nooit bij 
mij in de buurt plaats gevonden, ik heb het nooit in 
het echt gezien of gehoord, dus mijn kennis daarom-
trent ontbreekt. Daarom houd ik mij van de domme. 
Iets wat bij mensen soms anders ligt. Als zij iets niet 
weten, doen ze af en toe toch of ze de wijsheid in pacht 
hebben. Nou, mij niet gezien. Ik houd gewoon mijn 
mond. Dat is toch veel beter?  En misschien ook veel 
intelligenter. Oh vandaag mogen de mensen dus langs 
komen en ja, ik zie al iemand naar me toekomen, naar 
mij toekomen! En wat een knapperd is dat! Maar daar 
gaat het natuurlijk niet om. Ik ben zo blij dat iemand 
gebruik van mij komt maken, van mijn kennis, mijn 
vakmanschap. Oh heerlijk……ik mag weer persen! Ik 
mag weer persen! Wat een zalig beroep heb ik toch. 
Ik hoop dat er snel weer iemand anders langskomt. 
Ik word op zo’n moment zo hebberig, zo hebzuchtig. 
En ik heb nog zat plek voor al die lekkernijen waar de 
mensen van af willen. 
Even bijkomen en… komt u maar!

Ruud Drupsteen
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Wij hebben bij ons in den tuin
   Veel mooie bloempjes staan!
Doch weet je, wat zoo jammer is?
   ‘t Wil maar niet reeg’nen gaan!

En ach, die mooie bloemetjes
   Zijn nu in grooten nood.
Moes zegt, wanneer ‘t niet anders wordt,
   Dan gaan ze alle dood!

Maar ’k weet daarop wel goeden raad.
   Wat denk je dat ik doe?
‘k Ga met mijn eigen gietertje
   Vlug naar die bloempjes toe!

En ’k geef ze �ink te drinken, hoor!
   ‘k Begiet ze keer op keer!
Als ’t morgen nog niet reeg’nen wil,
   Zeg bloempjes, kom ik weer!

Nostalgisch tuinieren

De getoonde ansichtkaart op de volgende pagina 
(zonder datum, maar vermoedelijk uit de periode 
1950-1960) met de jongen en het meisje was de aanlei-
ding om eens op het woord “gietertje” op Delpher.nl te 
gaan zoeken. Al heel gauw bleek dat dit woord “gieter-
tje” vooral in verband werd gebracht met meisjes. 

Eigenlijk laat de ansichtkaart het ook wel een beetje 
zien: de jongen doet het (zware) werk in de grond met 
de hark, maar als de bloemen eenmaal bloeien mag het 
meisje de bloemen verzorgen.

Het rijmpje met illustratie “Het bloemen-gietstertje” 
dat afkomstig is uit een regionale krant uit 1933 is 
ook een goed voorbeeld van deze perceptie: meisjes 
kunnen goed verzorgen.

Een aantal jaren eerder, in 1928, staat er in De 
Telegraaf een kinderrijmpje, geschreven door P. de 
Jongh: 

Het zonnetje scheen er zoo warmpjes, 
Al op het bloemeke neer. 
De aarde die werd er zoo droog 
Het bloempje kwijnde steeds meer.

Toen kwam daar het kleine meiske 
Al met haar gietertje aan; 
En bleef bij het kwijnende bloemke
Vol zorg met ‘t gietertje staan.

En klaterend goot zij het water. 
Al over het bloemke uit 
Je zag dat het bloemke herleefde, 
‘t Ging ieder uurtje vooruit.

Het meiske kwam elken dag weder. 
Nu zingt een bijtje: Zoem! Zoem! 
Het bloemke dat eenmaal zoo kwijnde, 
Is nu een pracht van een bloem. 

Maar helemaal rolbevestigend waren onze (over)
grootouders nu ook weer niet, getuige het prentje met 
gedichtje uit De courant Het nieuws van den dag van 
16 mei 1924. 
Daarin wordt het kleutertje Keesje als ‘n heele vent 
beschreven als hij z’n tulpen staat te begieten.
Tot zover het gietertje voor meisjes én voor jongens.

Je kan je trouwens afvragen of het verkleinwoord 
gietertje in plaats van gieter er de oorzaak van is dat 
dit tuingereedschap zo zoetig aan kinderen wordt 
toebedeeld.

GIETERTJE

Nostalgisch tuinieren
Met deze nieuwe ‘rubriek’ wil ik 
vanaf dit nummer elke keer iets 
schrijven, wat met het tuinieren 
in vroeger tijden heeft te maken.
Daarbij zal ik een ansicht-
kaart(en) of een afbeelding(en) 

van het internet gebruiken. Voor 
de teksten zal ik gebruik maken 
van de website Delpher.nl. 
Deze website beschikt over 
miljoenen ingescande kranten-
teksten tussen 1618 en 1995. 

Wie deze website nog nooit 
heeft bezocht: gewoon een keer 
doen. Je kan er ongebreideld de 
geschiedenis mee induiken! 
Eigenlijk een soort persoonlijke 
tijdmachine.
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Kees kreeg van Oom Hein met Paschen
een mooi gietertje present,
Kees ging dad’lijk tulpen planten,
Voelde zich ‘n hele vent.

En de tulpen gingen groeien,
eerst een heel klein puntje maar,
’t Ging toch zóó verschrik’lijk langzaam,
Dat vond Keesje wel heel naar.

Hij was steeds maar braaf aan ‘t gieteren
Gieteren, gieteren, gieteren maar.
En de bloemen kwamen op nu,
Ja, hij zag er al een paar.

Elken dag komt trouw ons Keesje,
Op z’n gieter is hij dol ......
En met roode en gele tulpen
Staat nu heel z’n tuintje vol.

Echter ook in de grote-mensen-wereld wordt het 
woord gietertje als serieuze term gebruikt. Wat te 
denken van de advertentie “Nu is het tijd om een gie-
tertje aan te schaffen”?
Ook op andere manieren wordt het gietertje gebruikt. 
En bij de navolgende krantentekst (uit het Algemeen 
Dagblad van 17-01-1952) zit ook nog een tip:
“Winterbloeiende begonia’s zijn er nu te kust en te 
keur, rijk bloeiende kamerplanten, die echter één 
onhebbelijkheid hebben: ze laten soms plotseling alle 
open bloemen en zelfs bloemknoppen vallen. Speciaal 
de grootbloemige begonia’s hebben dit euvel en men 
kan het grotendeels voorkomen door de plant niet 
te verzetten en een gelijkmatige temperatuur te on-
derhouden. Koud leidingwater is voor hen geheel uit 
den boze, zet het gietertje water eerst een paar uur in 
de kamer, dan komt het koude water op de gewenste 
temperatuur. Kleinbloemige begonia’s zijn over het 
algemeen veel sterker, vooral de rose Ege’s Favorite is 
lang houdbaar: “Vraag er uw bloem winkelier maar 
eens u naar.”

Gewoon een paar uur lang wachten om het water op 
kamertemperatuur te laten komen. Ik vraag me af of er 
mensen zijn die dat nog doen.

Peter Oosterhout
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1955 - 2025 O P E N I NG SW E E K E N D

FEDERATIE
VO O R  A M ST E R DA M S E  A M AT E U RT U I N D E R S

ZATERDAG
31 MEI 2025

70 JAAR

Openingsfeest 21.00 uur
met een goud randje:

o.a. Golden 70’s met DJ Jagz!

Een weekend volop gezelligheid op ons prachtige tuinpark!
Heb je leuke input en wil je ons helpen: Neem dan contact op met Nicole Selier:

activiteitencommissie@defederatie.net

ZONDAG
1 JUNI 2025

16.00 uur Amsterdamse middag
met om 17.00 uur een optreden van

het Amsterdams Volkskoor
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LIJKT JE DAT LEUK?
SLUIT JE AAN BIJ ONS BARTEAM, 

WANT WIJ HEBBEN JE HARD NODIG!

Stuur een berichtje naar 
Paul Bode: 06 22 97 81 84

Een stemmige wolkenfoto, genomen ergens tijdens 
het winterseizoen. Met dank aan Céline van Erp die 
dit mooie beeld voor ons vastgelegd heeft.


